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1 TOEKOMST THUIS

Inleiding

“Toekomst Thuis” is het project van provincie Utrecht waarin zorg op afstand wordt
ingezet om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Beeldschermcommunicatie is de
meest in het oogspringende nieuwe technologie die in de drie pilots wordt toegepast. De
drie pilots zijn inmiddels ruim twee jaar bezig om deze technologieén te installeren bij
mensen thuis en uit te testen in hoeverre men daar baat bij heeft.

De Vijfde Dimensie monitort de drie pilots. In februari 2007 is een eerste
monitorrapportage verschenen, gevolgd door rapportages in november 2007 en juli
2008. Verschillende aspecten van de drie pilots zijn daarbij aan de orde geweest.

Doel rapportage

Deze rapportage draagt een bijzonder karakter. We laten dit keer de deelnemers zelf
uitgebreid aan het woord. Acht cliénten van Toekomst Thuis! vertellen de lezer hoe zij in
het leven staan, waarom zij zorg nodig hebben, en wat zorg op afstand voor hen
betekent. Deze acht cliénten zijn geselecteerd op de diversiteit van situaties die zij
vertegenwoordigen.

Deze levensverhalen bieden eerst en vooral inzicht in de alledaagse werkelijkheid
waarmee de cliénten van Toekomst Thuis te maken hebben, en die van grote invloed zijn
op hun doelstellingen op het gebied van gezondheid en zorg en op hun beoordeling van
zorg op afstand. Deze rapportage gaat niet over het functioneren van zorg op afstand als
zodanig, maar vooral over de plak van zorg op afstand binnen het leven van deze acht
mensen.

De analyse van de acht cases zal vooral door de lezer zelf moeten worden gemaakt. De
gebruikte woorden zijn van de respondenten zelf. De onderwerpen zijn wel enigszins
geordend, en de gespreksloop dus enigszins herschikt, omdat de toegankelijkheid anders
wel heel problematisch wordt. De lezer zal zich hopelijk dus kunnen verplaatsen in hun
leefwereld en zich zelf een oordeel kunnen vellen op de plek van zorg op afstand
daarbinnen. Bij wijze van inleiding zijn enkele kernpunten van een mogelijke analyse al
wel ingevuld. Daarmee zal deze rapportage worden gestart.

! De namen in deze rapportage zijn gefingeerd.
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2 DE ACHT CASE BESCHRIJVINGEN

De acht cases geven een uiteenlopend beeld van mensen en hun zorgvragen. Niet alle
respondenten behoren tot de doelgroep ouderen. Enkele respondenten zijn jong, staan
midden in het leven, maar kampen met een probleem: een chronische ziekte, behoefte
aan psychiatrische ondersteuning, een verstandelijke beperking.

2.1 TYPERING VAN DE RESPONDENTEN

Bij wijze van start zullen we voorzichtig proberen enkele typeringen te geven van onze
acht respondenten: hoe is hun zorgvraag te omschrijven. Aangesloten wordt bij de Actiz
rapportage "Klant in Beeld; handreiking cliéntprofielen en aanbodsarrangementen bij
zorg op afstand en beeldcommunicatie".

Ouderen

Twee respondenten — mevrouw Buijsman en de heer Brandsen - behoren duidelijk tot de
doelgroep ouderen. Op hun hoogbejaarde leeftijd — beiden 92 jaar - mankeren zij het
nodige, maar om nu te zeggen dat zij gebukt gaan onder een chronische ziekte, gaat te
ver. Zij stralen uit dat ze hun lange leven wel mooi vinden, en niet bijster veel ambities
meer hebben behalve een beetje prettig doormodderen in hun woning, liefst zo lang
mogelijk, met hun kinderen en kleinkinderen.

Ouderen met chronische beperkingen

Mevrouw Pekela is niet zo stokoud als bovengenoemde respondenten. Ze is 63 jaar.
Merkbaar is dat ze terugkijkt op een lang leven, en in het heden vooral probeert
zelfstandig te blijven wonen in het appartement, samen met haar (gezondere) man. Ze
heeft daarbij een stevige chronische kwaal te managen, namelijk suikerziekte plus de
gevolgen van een herseninfarct.

Chronisch zieken

De situatie van bovengenoemde mevrouw Pekela en haar man is te vergelijken met die
van mevrouw Van Vuurse en haar echtgenoot. Hoewel gepensioneerd, en behoorlijk
ouder (72 jaar) dan de familie Pekela, krijg je van de familie Van Vuurse niet het gevoel
dat zij zich tot de groep “ouderen” rekenen. Wel is mevrouw Van Vuurse zwaar
gehandicapt geraakt door langdurige reuma. Daar zijn enkele jaren geleden de gevolgen
van een herseninfarct bijgekomen. Het ziektebeeld is nauwelijks te accepteren voor
mevrouw Van Vuurse.

Mevrouw Blom heeft ook te maken met een chronische ziekte, namelijk suikerziekte, en
daarbij ook een lichte vorm van reuma. Ondanks haar beperkingen staat ze - zoals dat
heet - midden in het leven en is ze volop actief in haar sociale netwerk. Ze neemt haar
beperking licht op, laat zich er niet door uit het veld slaan, en doet wat ze kan om een
actief en gezellig mens van 60 te blijven.

Vooral mevrouw Ter Laar is een goed voorbeeld van een persoon die een flinke
chronische beperking onder controle proberen te houden teneinde aan het
maatschappelijke leven te kunnen blijven deelnemen. Met haar 42 jaar is ze de jongste
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respondent. Haar suikerziekte is ingrijpend, maar weerhoudt haar er niet van drie dagen
per week te werken en haar dochtertje van zes met veel liefde en inzet op te voeden.

Psychiatrische zorgvraag

Mevrouw Schierbeek, 57 jaar, is door een moeilijk moment in haar leven de grip op alles
kwijt geraakt en daardoor in een psychiatrische instelling terecht gekomen. Geleidelijk
aan is ze er in geslaagd de draad weer op te pakken en een nieuw zelfstandige bestaan
op te bouwen. Ze heeft geen betaald werk maar probeert wel te participeren in
activiteiten die voor haar doelgroep worden georganiseerd. Daarbij wordt ze zeker
geholpen door een zeer creatieve aanleg en het vermogen om scherp te reflecteren op
haar situatie.

Verstandelijke beperking

En tot slot Hubert, een hartelijke man die door een verstandelijke handicap zijn
mogelijkheden beperkt ziet. Hij woont wel zelfstandig, met professionele ondersteuning.
Hij heeft zijn beide broers verloren, maar de aangetrouwde familie helpt hem met zijn
leventje.

2.2 ZORGDOELEN VAN DE RESPONDENTEN

“Kwaliteit van leven behouden” is de laatste tijd een gevleugelde term om te omschrijven
wat mensen met een ziekte of beperking graag willen. Maar deze woorden zijn inmiddels
verworden tot een containerbegrip, die de feitelijke doelstellingen die mensen zich voor
ogen houden, versluieren.

Ook andere woorden waarmee wij proberen de zorgvraag van mensen te omschrijven,
falen jammerlijk als het er om gaat de kern van wat mensen bezielt en motiveert weer te
geven. We praten graag over huishoudelijke hulp, verpleging enzovoorts, en daar is het
professionele zorgsysteem geheel op ingesteld. Op zich prima, ware het niet dat we uit
het oog dreigen te verliezen dat het de cliénten in kwestie helemaal niet gaat om de
huishoudelijke hulp of verzorging op zich. Deze hulp is een klein stukje van het hele
construct dat deze mensen zelf, met behulp van familie en kennissen, opbouwen om het
leven te kunnen leiden wat men verkiest. Professionele hulp vult een stukje van de
puzzel.

De case beschrijvingen maken hopelijk duidelijk dat de professionele hulp tegelijk een
belangrijke maar ook een bescheiden plaats inneemt in het leven van de betrokkenen. Zij
zijn bezig hun beperkingen op te lossen of hun ambities bij te stellen, hun geneugten te
bevredigen of hun wonden te likken. Het is niet anders. Professionele hulp heeft
daarbinnen een plaats. En zorg op afstand heeft dus ook een plaats in dat geheel.

Uit de case beschrijvingen zal duidelijk worden dat zorg op afstand niet alleen een
onderdeel van het professionele systeem is. In de beleving van de respondenten is het
potentieel een aanvulling op hun sociale leven. Dit sociale leven is een veel en veel
belangrijker aspect van het bestaan, in de beleving van de respondenten zelf, dan het al
of niet hebben van een beperking. En als een hulpmiddel een bijdrage kan leveren aan
het sociale leven, dan ruiken mensen dat direct, bij wijze van spreken. Alle acht de case
beschrijvingen getuigen hier van.
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Kwaliteit van leven behouden

Wat je hebt, wil je behouden. Zo zouden we het containerbegrip “kwaliteit van leven”
kunnen omschrijven. Waar we dan direct aan denken, is zelfstandigheid: je eigen
woning, zelf bepalen wat je doet en laat. Bij ouderen, die de grip op het leven geleidelijk
verliezen, is dit een issue van belang natuurlijk. Als alles een beetje langzamer, en een
beetje moeilijker gaat, is hulp welkom. Kijken we naar onze acht respondenten, dan
vallen zeker vier van hen in dit hokje: mevrouw Buijsman, de heer Brandsen, familie Van
Vuurse en familie Pekela.

Greeterking compenseren

Maar er zijn ook veel mensen die de lat een stuk hoger leggen, die kampen met een
ziekte, en die de beperking die dat oplevert liefst geheel willen uitvlakken. Mevrouw Van
Vuurse, met haar zware lichamelijke beperkingen, heeft die hoop opgegeven. Maar dat
vuur is zeker nog niet gedoofd bij mevrouw Ter Laar met haar dochtertje van zes en
mevrouw Blom met haar uitgebreide sociale netwerk. Mevrouw Pekela lijkt daarin wat
minder ambitieus.

Leven op orde krijgen

Als zaken in het verleden helemaal fout zijn gelopen, waar dat niet hadden moeten
gebeuren, dan is het logisch dat we op zoek gaan naar een bestendige verbetering van
ons leven. Mevrouw Schierbeek heeft haar leven zien instorten. Hoewel ze niet blaakt
van zelfvertrouwen, zou je toch kunnen zeggen dat ze probeert haar leven op orde te
krijgen en de draad van vroeger weer op te pakken. Mevrouw Ter Laar heeft geen
psychiatrisch verleden, maar kampt op dit moment met een sterke ontregeling door haar
suikerziekte, die normaal al veel energie van haar vraagt. Het is zaak voor haar om deze
tijdelijke crisis te boven te komen, en dan vervolgens weer vrede te hebben met de
beperkingen die haar chronisch zullen blijven hinderen.

Leven draaglijk maken

Mevrouw Van Vuurse heeft de dubbele pech van langdurige reuma en een herseninfarct
daar overheen. Zoals uit haar verhaal blijkt, is zij nauwelijks meer op te vrolijken, hoewel
haar man probeert het haar naar haar zin te maken, zodat haar zware beperkingen
enigszins draaglijk zijn. Zijn strategie met zorg op afstand kan heel goed in dit licht
verklaard worden. Maar ook het falen van zijn opzet zullen duidelijk worden, en de
nieuwe vondsten waarmee hij hoopt zijn vrouw op te monteren.

Evenwicht bereiken

Hubert ervaart met zijn verstandelijke beperking het leven anders dan gezonde mensen.
Je zou kunnen zeggen dat hij altijd jeugdig is gebleven, maar dat is een eufemisme. Het
lijkt alsof zijn leefsituatie hem niet deert, terwijl u en ik daar zeker niet jaloers op zijn.
Maar het is moeilijk in het hart van Hubert te kruipen. Binnen zijn mogelijkheden en zijn
begrip van de wereld probeert hij zijn leven te lijden. In de grotemensenwereld is het
een prestatie van belang dat hij er in slaagt zelfstandig te wonen. Daarbij komt dat hij
toch wel een paar bijzondere verhalen te vertellen heeft, die op u en ik ongetwijfeld
indruk zullen maken.
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2.3 ZORG OP AFSTAND BIJ DE RESPONDENTEN

Deze rapportage gaat over zorg op afstand. Door middel van spraak, beeld, tekst en data
kunnen cliénten op afstand geholpen worden.

In de drie pilots in de provincie Utrecht is het beeldscherm de meest vernieuwende
toepassing. Zo nieuw, dat er eigenlijk geen woord voor is. De cliénten gebruiken dan ook
allerlei benamingen er voor: het ding, het scherm, soms Buuf of Pal4: "het ding doet

iets", "je kan met het scherm naar ...", "het apparaat staat de hele dag aan", "we hadden
eerst Buuf en nu heet het Pal4".

In theorie zijn er allerlei mogelijkheden van zorg op afstand. Veel daarvan behoren tot
het wenkend perspectief van zorg op afstand en werken in de praktijk nog niet. De
techniek is nog volop in ontwikkeling, en dat vraagt veel energie. Maar ook de content
vraagt ontzettend veel aandacht en vooral ook organisatie op de achtergrond. Van de
vele beloften van zorg op afstand worden er in de drie pilots nog maar weinig waar
gemaakt. Maar dat kan nog komen; we zitten echt nog in het beginstadium van de
ontwikkeling.

We lopen hieronder de verschillende beloftes van zorg op afstand na, en kijken welke
mogelijkheden wel en welke niet worden gebruikt.

Slim en makkelijk

Zorg op afstand kan zorg makkelijker en slimmer maken. Je zou kunnen zeggen dat
mensen die regelmatig gebruik maken van een consult, die regelmatig medicijnen nodig
hebben en bestellen, die een behoorlijk eigen zorgdossier hebben, gebaat zijn bij de
informatie- en communicatiemogelijkheden die internet biedt.

Van de acht respondenten zouden er twee goed gebruik van deze mogelijkheden kunnen
maken, namelijk de twee diabetes patiénten. Mevrouw Ter Laar zou goed met haar
internist kunnen overleggen via het scherm, maar dit komt niet in haar op. Alleen
mevrouw Blom legt bewust een link tussen haar gebroken arm en de huisarts en vraagt
zich af waarom de huisarts geen spreekuur organiseert met het scherm. Ook gebruikt
mevrouw Ter Laar het scherm om te overleggen met de thuiszorg over de insuline die zij
zichzelf toedient.

Vinger aan de pols

Zorg op afstand biedt allerlei kansen om inzicht te krijgen in de ziekte en informatie
daarover uit te wisselen met de zorgaanbieders. Bij diabetes bijvoorbeeld zijn het
uitwisselen van meetgegevens en het bijhouden van diabetesdagboekjes interessante
mogelijkheden.

Mevrouw Ter Laar zou gebruik kunnen maken van internet om haar diabetesgegevens bij
te houden en uit te wisselen met de specialist. Maar het gebeurt niet. Enerzijds omdat ze
er geen behoefte aan zegt te hebben: ze heeft een eigen Excel blad gemaakt waar ze
haar gegevens dagelijks bijhoudt voor de specialist. En anderzijds omdat de specialist
buiten deze pilot staat; de pilot is een initiatief van de thuiszorg, niet van specialisten.
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Virtuele keten

Een virtuele keten ontstaat als zorg op afstand binnen een ketenaanpak een centraal
medium wordt. In het geval van mevrouw Ter Laar zou dit goed denkbaar zijn, wanneer
haar diabetescentrum zorg op afstand zou adopteren. Dat is echter niet het geval.
Mevrouw Ter Laar vraagt er ook niet om, want de werkwijze die zij al jaar en dag volgt
bevalt haar, en ze heeft niet spontaan het idee dat zorg op afstand daar ineens een
nieuwe en slimme orde in zou scheppen. Mevrouw Pekela en mevrouw Blom, beiden ook
diabetespatiénten, maken evenmin gebruik van deze mogelijkheid van zorg op afstand.
Uiteraard omdat het niet wordt aangeboden in de drie pilots.

Laten meekijken

Waar de kracht van zorg op afstand goed tot zijn recht komt in de pilots, is de
mogelijkheid om deskundigen of mantelzorgers van een afstand te laten meekijken naar
iemands functioneren. Voor mevrouw Ter Laar zit vooral hier de meerwaarde van zorg op
afstand. Zij laat de thuiszorg iedere ochtend inbellen met de camera, om te bewaken dat
zij 's nachts geen hypo heeft gehad en in coma is geraakt. Mevrouw Ter Laar heeft
bovendien duidelijke ideeén hoe het apparaat aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden
om aan dit doel tegemoet te komen.

Twee andere respondenten gebruiken zorg op afstand om hun woonbegeleiders mee te
laten kijken in het huishouden. Deze woonbegeleiders kunnen vaker kort contact hebben
met hun cliént en zich een indruk te verwerven van de toestand van hun cliént. Mevrouw
Schierbeek heeft contact met haar behandelaars vanwege haar psychiatrische verleden.
Hubert heeft dagelijks contact met zijn begeleiders die kunnen inschatten hoe het er bij
hem aan toe gaat. In beide gevallen is deze vorm van zorg op afstand aanvullend op de
reguliere contacten die de cliénten met hun hulpverleners hebben.

Veiligheid

De pilots leveren naast het beeldscherm ook personenalarmering bij de deelnemers. Voor
de twee oude cliénten onder de acht respondenten is deze personenalarmering van
wezenlijk belang. Het geeft hen de zekerheid dat in geval van calamiteiten snel hulp
oproepbaar is. Het schermcontact is voor die acute hulp minder belangrijk. Ook mevrouw
Ter Laar heeft baat bij personenalarmering: haar zesjarig dochtertje weet dat ze met de
rode knop hulp in kan roepen als het niet zo goed gaat met haar moeder, en zij doet dat
ook.

Meedoen

Onder de noemer "meedoen" scharen we alle mogelijkheden die
beeldschermcommunicatie biedt om mensen sociaal te ondersteunen. Dit is de laatste
van de hier opgesomde mogelijkheden. Het is tegelijk de meest succesvolle en meest
ontwikkelde van de toepassingen van zorg op afstand in de drie pilots Toekomst Thuis.

Communicatie is een toverformule in onze samenleving, en communicatietechnologie lijkt
bijna altijd nieuwe wegen te openen.

De beeldschermcommunicatie is bij uitstek geschikt voor mensen die verder niet zo
handig zijn met computers en internet. Het biedt hen de mogelijkheden die scholieren
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spelenderwijs ontdekken en benutten. Maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is
dat de drie pilots proberen de communicatie met de cliénten en tussen de cliénten actief
te stimuleren. Dit lijkt een succesvolle formule te zijn. Een aantal cliénten is er
enthousiast over. Een aantal andere cliénten, zoals mevrouw Van Vuurse bijvoorbeeld,
haakt af, omdat de functionaliteit op dit gebied te wensen overlaat: kinderziektes in het
apparaat beletten haar makkelijk contact te leggen met haar kinderen, wat ze graag wil.
Hubert heeft een kleine leefwereld, en is niet actief op zoek naar een virtuele
gemeenschap. Mevrouw Blom heeft al een uitgebreid sociaal netwerk en beseft direct
welke kansen het beeldscherm haar biedt, en probeert deze kansen direct uit te buiten.
Maar ook onze twee respondenten van 92 jaar zijn zeer gecharmeerd van de
mogelijkheden om contacten te leggen met de zorgverleners en met andere cliénten of
met familie. Mevrouw Schierbeek tenslotte, is nog niet echt bezig om haar sociale
netwerk te versterken met een virtueel netwerk, maar bij haar liggen duidelijk kansen
open. Met mevrouw Ter Laar sluiten we de rij: zij heeft geheel geen behoefte aan een
virtueel sociaal netwerk met het beeldscherm, omdat haar sociale netwerk prima voldoet
en ze voor de virtuele pendant al over internet beschikt.

Conclusie

Zorg op afstand bij deze acht mensen betekent voor een belangrijk deel dus contact met
de zorgverleners en met anderen. Het lijkt een betrekkelijk bescheiden oogst. Maar
schijn bedriegt. Wie deze acht mensen spreekt, voelt dat er tal van mogelijkheden en
kansen broeden achter dit eerste begin van zorg op afstand. Het zal tijd kosten om deze
verder te exploreren.

24 LEERPUNTEN VOOR ZORG OP AFSTAND

Wat leren deze acht cases ons nu voor zorg op afstand? Om daar wat over te kunnen
zeggen, grijpen we eerst terug naar het verleden. In de eerdere rapportages van de
monitoring Toekomst Thuis heeft het falen van de techniek steeds veel aandacht
gekregen. De pilots probeerden wellicht een té perfect beeldcommunicatiesysteem te
bouwen. Maar omdat de techniek daar nog niet rijp voor is, ging veel energie verloren
met het eindeloos sleutelen aan de techniek teneinde de verschillende
systeemcomponenten met elkaar aan de praat te krijgen, wat niet lukte.

De pilots zijn nu twee jaar verder, en er is — voorzichtig — een omslag zichtbaar. Oude
systemen zijn de deur uit gedaan - soms zelfs twee maal. En twee van de drie projecten
zijn in zee gegaan met Pal4, een bedrijfje waarvan de aandelen deels in bezit zijn van
een van de pilots zelf, deels van andere initiatieven, en deels van het bedrijf FocusCura.
Het derde project staat ook op het punt met Pal4 te gaan werken. Alleen Amerpoort, de
organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, kiest voor een andere route
en gaat waarschijnlijk aan de slag met beeldtelefonie.

Pal4 is niet het zoveelste bedrijf dat klaar staat om stuk te lopen op dezelfde (voorlopig)
onoplosbare technische problemen van beeldcommunicatie via internet. Pal4 gaat uit van
de techniek "as is", dus met alle beperkingen vandien, zoals bijvoorbeeld een relatief
smalle bandbreedte, misschien niet de betrouwbaarheid die nodig is voor kritische
situaties, relatief eenvoudige camera's.
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Het gaat dit keer vooral om de ontwikkeling van "content", diensten voor de cliénten. Het
aanbod heeft op de eerste plaats een sociaal karakter: het vormen van een virtuele
gemeenschap. Cliénten kunnen bijvoorbeeld meedoen aan prijsvragen; er worden
filmpjes van de hobbies van de mensen op het netwerk gezet; gestimuleerd wordt dat
mensen met elkaar contact leggen. Dit soort aanbod maakt het voor veel cliénten
aantrekkelijk deel te nemen aan zorg op afstand. Daarnaast wordt geprobeerd om zorg
te verlenen via het beeldscherm, zoals begeleiding door middel van gesprekken, advies
over medicijngebruik, bewaking door middel van meekijken. De cliénten hebben een
zorgindicatie.

Misschien is de zorg op afstand bij deze acht cliénten nog niet spectaculair. Maar de
meeste van de acht respondenten waardeert het contact, de gemeenschap waar zij
wellicht onbewust deel van uit gaan maken, zeer positief. En vanuit die basis is het
mogelijk om de content verder te laten groeien en te ontdekken op welke wijze de
cliénten gebruik kunnen maken van zorg op afstand. De winst ten opzichte van eerdere
systemen in de Utrechtse pilots is deze: er wordt nu gewerkt aan het aanbod van
diensten in plaats van aan het perfectioneren van de techniek.

De Vijfde Dimensie 9



De Vijfde Dimensie

10



3 MEVROUW BUIJSMAN

Op de galerij van mevrouw Buijsman schijnt een warm nazomerzonnetje. De zon is het
onderwerp van gesprek. “Wat een geluk dat we daar nog van kunnen profiteren”. Ik heb
meteen door wat een positief mens mevrouw Buijsman is. Eigenlijk, vertrouwt ze me toe,
had ze nog een half uurtje op de galerij willen zitten om zich te laven in de laatste
zonnestralen. Maar nu ben ik er, en laten we maar binnen aan tafel gaan zitten. Over een
uurtje is het toch tijd voor haar middagdutje. Haar flat is netjes opgeruimd, en aan de
vele familiefoto’s valt af te leiden dat ze een grote schare kinderen en kleinkinderen - en
inmiddels achterkleinkinderen — heeft. Met haar 92 jaar kent ze ze allemaal bij naam en
weet ze alle bijzonderheden.

Dertien jaar geleden heb ik een ongelukje gehad: gevallen op de begraafplaats. Dit is wel
persoonlijk, maar dit is de oorzaak dat ik nu zo ben geworden. Na die val heb ik een heel
gezwel op die arm gekregen. Het was heel erg, want ik kon nooit eens iets leuks aan,
want je zag die bult. Dus ik zat met heel wijde bloezen en zo.

Ik ben er pas twee jaar geleden aan geopereerd. In die tijd was ik onder behandeling bij
de cardioloog. Hij zag het gezwel en vroeg: “wat is dit?” “Ja dokter, dat zit er al bijna 13
jaar. Ik ben een keertje gevallen”. “Heeft uw huisarts u dan nooit doorgestuurd?”. “Nee,
ik heb het meerdere malen gevraagd of er niet wat aan gedaan kon worden, maar hij zei
nooit veel”. “Volgens mij”, zegt de cardioloog, “zit het los en kan dat best weggehaald
worden. Wilt u dat ik u met een chirurg in verbinding stel?”.

Dat heeft hij gedaan. Een paar weken daarna werd ik poliklinisch geopereerd hieraan. Nu
is het helemaal weg en ziet het er heel mooi uit. Kijk, het was hier, maar er zit alleen een
deukje. Het bleek een niet-kwaadaardig zenuwgezwel te zijn.

Maar ik was bij de cardioloog voor mijn hart, niet voor de bult. Deze maand vier jaar
geleden kreeg ik longontsteking, en vanaf die tijd, heb ik tot in januari in het ziekenhuis
gelegen, omdat ik het steeds benauwd had. Al mijn kinderen - ik heb vijf kinderen -
wilden graag dat mijn hart nu eindelijk een keertje goed onderzocht zou worden. Ik
kreeg te horen dat het een kapotte hartklep was. Het was geen klein gaatje, zei de
cardioloog, maar een groot gat. Snap je dat ik zo nog kan leven? En ik ben hartstikke
goed hoor! Tenminste, zo voel ik me. Voor mijn hart ben niet geopereerd. Maar ik heb
medicijnen gekregen en ik let op m’n leefwijze - ik mag eigenlijk niks meer doen. Ik hou
zelf de regie over mijn huishouden. En ik ben blij dat mijn hoofd nog goed is voor mijn
leeftijd. Een pacemaker is niet nodig, schijnbaar. Dus nu loop ik eigenlijk in blessuretijd!
Maar ik voel me beter dan dat ik me ooit gevoeld heb. Ik ben hartstikke blij voor iedere
dag dat ik er nog ben.

Ik kan niet alles doen wat ik wil. Ik heb mijn beperkingen. Ik heb een heel dieet. Ik mag
zelf geen eten koken. Ik mag ook zelf geen boodschappen meer doen. Niet omdat het
eten dan niet goed is, maar omdat de inspanning dan te groot is.

Ik kan geen zwaar werk doen. Schrobben en zo. Ik heb het nooit meer benauwd gehad.
Maar ik heb ook hartritmestoornissen. En dan heeft het hart zoiets van “nou, doe het zelf
maar”. Dus daar moet ik voor oppassen, zodat ik me niet te druk maak. Ik heb wel
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gezegd - desgevraagd, hoor — dat ze me niet meer hoefden te reanimeren als dat hart er
een keer mee zou ophouden. Dan duwen jullie me zo hard in elkaar. En ik heb nu toch al
een hele mooie leeftijd bereikt.

Ik heb een rollator, dus ik kan wandelen. Ik geniet nog veel meer als eerst! Een
kwartiertje wandelen achter elkaar kan ik wel, hoor. Als ik moe word, ga ik even zitten,
want ik kan niet meer zo ver lopen. Maar ik ga nog wel elke zondag naar de kerk. Dat is
hier de Franciscuskerk. Bij de fontein. Oh, komt hier niet vandaan? Maar omdat mijn
vriendin met de auto gaat, mag ik ook mee.

Ik zou nog graag willen huishouden. Ik heb altijd m’n hele huishouden zelf gedaan.
Stofzuigen gaat niet meer en ramen zemen: dat zijn dingen, die moet ik gewoon laten.

Ik krijg twee keer per week hulp van de thuiszorg. Een keer voor mijn huis, met mijn
eigen hulp er bij, om het huis netjes te houden. Vrijdags komen ze om nog wat kleine
karweitjes te doen en om boodschappen te doen. En elke dag moet ik nu elastieke
kousen dragen; dat is ook omdat dat hart niks eigenlijk verwerken kan. Dan heb ik een
dieet van maar anderhalve liter vocht per dag. Want met meer vocht gaat dat in mijn
lichaam afzetten, en dat mag niet, want dat was de oorzaak dat ik steeds benauwd was
omdat mijn hart niet verder kon. Nu kan dat wel, omdat ik me op dieet hou. Nou weet ik
het, en nou ben ik het gelukkigste mens van de wereld.

Ik zou nooit meer terug willen naar vroeger. Mijn moeder had zeven kinderen, in de
crisisjaren, 1929, en daar hebben wij best een heleboel van meegemaakt. En dan de
oorlog ook. Mijn man moest met 18 jaar al onder dienst. Honger geleden. En dan zie je,
dan kom je nog zo uit! [blij, armen wijd]. Elke morgen als ik opsta dank ik dat ik er nog
mag zijn.

Ik was op school de beste van de klas. Dus het hoofd van
school zij dat het goed voor mij was dat ik doorleerde. Mijn
ouders zeiden: dat kan gewoon niet. Want er was geen geld
voor. Het was net de periode dat het zo moeilijk was. En mijn

Ik zou nog graag
willen
huishouden. Ik

moeder had zeven kinderen, met mij als oudste. Dus ik was heb altijd m’n
gewoon bestemd om te gaan werken en wat geld te verdienen. | hele huishouden
Vond ik helemaal niet leuk. Ik ben helemaal van de kaart zelf gedaan.

geweest van opstandigheid. Want ik was ook een — hoe noem
je dat - een hippie. Werkelijk hoor, ik ben alle kanten uit geweest! Dat zou je nu niet
meer zeggen. Ik dacht: moet ik dan zo stom door het leven. Ik wil niet stom zijn.

Ik heb vijf kinderen gehad, en ze zelf opgevoed. En daar een tweeling bij! Allemaal
jongens. De oudste was net vier. De tweede was twee. En toen kreeg ik er nog twee bij.
Dus ik ben altijd aan het hollen en draven geweest. Dat is moeilijk om dat nu af te leren.
Nou, het waren goede jaren hoor, want ik ben blij met mijn kinderen.

Mijn man was 22 jaar geleden overleden aan een aneurisma. Een tijdbom eigenlijk. Dat
heeft hij nooit geweten. Ze wisten toen nog niet zoveel als nu.

Van de kinderen krijg ik niet veel hulp omdat ze allemaal buiten de stad wonen. Dat
zouden ze wel willen hoor. Mijn zoon is 59 en werkt wat minder - die komt nog
hardlopend hier heen, hij wordt met maart 60, en hij is nog op tennis en op volleybal -
Meestal doet hij het op de fiets. Hij heeft deze week een kraan gemaakt, zo’'n kraan die
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veel makkelijker te bedienen is. Want die andere kraan was moeilijk, want dan stond je
onder een ijskoude, en dan wastie weer gloeiend heet. Maar deze is altijd op
temperatuur. En ik heb al een waterbesparende douchekop. Dus die kraan is nu ook
waterbesparend. Ik probeer bewust aan het milieu mee te doen.

De andere kinderen komen altijd op bezoek. De verpleegkundige woont in Noord-Holland.
Die andere werkt nog, bij Rijkswaterstaat, in Heemskerk. Zij is buddy van mensen van
mensen die sterven, of die andere mensen hard nodig hebben. Dat is haar vrijetijdswerk.
Ik ga wel eens een dagje naar haar toe. En dat is heel leuk, want dan verwent ze me
heel erg. Dan gaan we spelletjes doen, en dan zitten we in de tuin. Eindje wandelen. Die
zoon uit Driebergen helpt me altijd als ik naar het ziekenhuis moet. En die zoon uit
Houten is zaterdag nog geweest. Hij is 40 jaar dirigent. Hij heeft drie zangkoren en is
kerkorganist. Hij heeft binnenkort drie concerten. Dan komen ze me halen. Ik ben
apetrots op hem.

Ik krijg van alle mensen veel steun. Alle mensen zijn altijd hartstikke aardig.

Zoals ik nu leef is het prima hoor. M’'n broer is 3 november jarig, dan bel ik de taxi. De
ouderentaxi is niet zo goed. Als je naar het ziekenhuis moet, komen ze meestal veel te
laat. Of als je klaar bent en je moet opgehaald worden, heb ik wel eens drie uur zitten
wachten. Dan zeggen mijn kinderen: “dat gebeurt niet meer”. Als ik nu weer naar de
cardioloog moet, of de poly voor gewicht, bloeddruk en al die dingen... Mijn zoon in
Driebergen komt me met de auto ophalen.

Ze zijn bij mij gekomen voor zorg op afstand. Ze vonden dat ik voor mijn leeftijd nog wel
helder in mijn hoofd was. Het scherm heb ik gratis. Anders was ik er niet aan begonnen.
Ik zeg niet dat ik arm ben, maar ik ben ook niet rijk. Ik weet niet of ik het hou. Want het
gaat geld kosten. Ik heb een pensioentje van mijn man. En dan moet ik mijn krant
afzeggen.

In het begin was mij beloofd, dat ik ook wat les zou krijgen. Ze zijn twee of drie keer
geweest om het uit te leggen.

Mijn zoon heeft een website over genealogie. Daar heb ik ineens een foto van mijn man
zien staan van 60 jaar geleden!

Ik kan nu van alles. Ik kan internetten. Ik weet nu precies hoe het moet. Eerst naar
Google. Dan kan je allerlei dingen opzoeken. Ik vind het leuk om allerlei dingen op te
zoeken. En nieuws kan je zien. Ik lees elke dag de krant. Dus wel een bewijs dat ik
nieuwsgierig ben. Ik heb een interview gehad ook, hierop. O, dan moet ik hem
aanzetten. Kijk dat krantje krijgen we elke maand.

Het was eerst een aanwijsscherm. Sinds kort heb ik een muis en toetsenbord. Ik vind het
ook wel leuk om andere mensen te bellen. Maar de meeste mensen hebben hem
uitstaan. Ik probeer contact met ze te krijgen, maar dan staat hij niet aan. Nou, dan heb
je er nog niets aan. Ik heb hem wel aangezet, voor als ze mij te pakken willen krijgen.

[Mevrouw Buijsman zet nu het systeem aan].

Nou, daar sta ik!
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[Ze laat de video zien die van haar is gemaakt. Het filmpje staat op het Pal4 netwerk en
is voor alle deelnemers Toekomst Thuis bij Aveant te zien.]

"Mevrouw Banton vertelt waarom ze Pal4 graag gebruikt”. "Nou, omdat ik van alles en
nog wat er op kan onderzoeken. Ik ben heel nieuwsgierig. En je vindt allerlei leuke
dingen. Eerst ben ik naar spelletjes gegaan, omdat ik een verwoed spelletjesfan ben. Je
vindt er Sudoku en Mahjong, en allerlei spelletjes. Sommige spelletjes zijn een beetje
moeilijk. Alles wat met spelletjes te maken heeft, vind ik leuk. Genealogie, daar heb ik
ook kennis mee gemaakt, omdat mijn zoon een website heeft. Dat was wel leuk, want ik
zag ineens een foto van m’n man van voor onze verkering, dus dat is heel leuk, meer
dan 60 jaar geleden. Je vindt het nieuws op Pal4”. "En, mevrouw Buijsman, waarom is
dit nou zo’n bijzondere plant?” [wijst naar grote bladplant in de hoek van de kamer].
"Omdat ik die plant gekregen heb toen wij 40 jaar getrouwd waren, en 14 dagen daarna
is mijn man overleden. Het is eigenlijk een heel gewone plant, maar voor mij is-tie
bijzonder. Ik heb hem steeds opnieuw gestekt. Nu is het een hele grote plant geworden.”

[Filmpje is nu afgelopen].

Ik vind het niet zo belangrijk voor andere deelnemers. Hij vroeg mij dingen, dus dan
moet je ook antwoorden.

Kijk, nou kan ik zo doen. [Mevrouw Bontam wil de applicatie afsluiten, en klikt op
“afsluiten”]. Ja, en wat denkt u nou dat ik moet doen? Ik kan kiezen uit “verder” of uit
“annuleer”. Nou, waar moet ik nu op drukken om af te sluiten? Ik zou zeggen “annuleer”.
Want “verder” betekent volgens mij dat je verder moet. Maar het is juist andersom!

Kijk, nu krijg je dit [maandbericht]. Het begint met ‘persoonlijke info’, dat hebben we net
gedaan. Dan gaan we naar “winkelen en ontspanning”. Winkelen is nog niet klaar. Dat
moet nog komen. Kijk, dat staat daar. Maar dan ga ik naar hier, om verder te gaan. Als
ik naar genealogie wil gaan, dan ga ik hierheen. Dan ga ik daarheen. En dan moet je hier
je naam intoetsen. [mevrouw Buijsman doet heel professioneel met muis en
toetsenbord]. Maar dat doe ik nou niet allemaal. Want dat
duurt te lang. En hier heb je de kerkomroep. Seniorenweb, dat | Ik vind het ook
is hier, kijk, dan krijg je alles voor oudjes, zoals ik! Kijk, en wel leuk om
dan heb je ‘radio luisteren’ dat is ook leuk, kijk, dat is echt andere mensen
hartstikke mooi. Dan krijg je allerlei ... Radio 5, en radio 2, en
hier meer muziek. Van alles. Ik hou van radio 4 bijvoorbeeld.
En elke week een prijsvraag. Ik heb een keer een prijsvraag
gewonnen. Er stond Q-kele-Q, en op de plek van de Q moest
je letters invullen. Dat was natuurlijk Kukeleku! Ik lees heel
veel. Ik hou van spelletjes doen. Het liefste gewoon met pen en papier. Want ik vind de
spelletjes op het scherm veel te gemakkelijk. Als je een cryptogram hebt op papier, daar
moet je je hersens veel meer voor gebruiken.

te bellen. Maar
de meeste
mensen hebben
hem uitstaan.

Ik hoop over 2 maanden 90 te worden. Ik heb niets van mezelf, ik heb het allemaal maar
gekregen. Mijn leven heb ik ook niet van mijzelf. Dus ik ben blij voor al die dingen die mij
in de schoot gevallen zijn. Zo zeg ik dat hoor. Ik ben gewoon een heel dankbaar mens,
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echt waar. Nu dank ik voor de armoe en ellende die we vroeger gehad hebben zodat ik er
nu zo tegen aan kijk. Want het was heel moeilijk om lopend helemaal over de IJssel te
moeten in de oorlog, om een beetje eten bij mekaar te krijgen.

Ik maak me nu geen zorgen.

Mevrouw Buijsman laat me de foto’s aan de muur van haar hele familie zien, vooral de
achterkleinkinderen. Ja, ze zou graag met de familie beeldcontact maken, maar zover is
het nog niet, heeft ze uitgelegd. De zon is inmiddels van het balkon verdwenen als ik de
flat van mevrouw Buijsman verlaat en de deur achter me sluit; geeft niet, want het is
toch tijd voor mevrouw Buijsman’s dutje.
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4 DE HEER BRANDSEN

De L-vormige flat waar de heer Brandsen woont, staat aan de rand van Utrecht. De hoge
bomen en het goed onderhouden groen geven de plek tamelijk landelijk aanzien.

Na een minuutje gestommel laat de heer Brandsen, een kleine man met een gezonde
blos op het gezicht, me vriendelijk binnen. Het eerste dat in zijn keurige flat opvalt is de
papegaai en het geweldige uitzicht over de velden en bossen in de richting van Houten.
Ja, daar is iedereen verrukt over, zegt hij. Laten we aan tafel gaan zitten. Dan kan ik de
voice recorder ook een goede plek geven. Opname geen bezwaar.

Ik ben 92 jaar maar zo oud zie ik niet er uit, zeggen ze allemaal. Ik zorg goed voor
mezelf en ik word goed verzorgd. Ik ben een dure voor het pensioenfonds. Want ik zit al
29 jaar in het pensioen. Ik ben sinds 4,5 jaar alleen, en moet mijzelf zien te redden.
Daarom heb ik één keer in de week een huishoudelijke hulp. Voor de rest red ik mezelf.
Koken kan ik niet, maar ik heb diepvriesmaaltijden. Die bestel ik eens in de veertien
dagen. Dan heb ik variatie. Met die diepvriesmaaltijden kan ik eten wanneer ik wil. In de
magnetron en klaar is kees.

Thuiszorg heb ik al heel lang. Dat had ik al jaren voordat mijn vrouw overleed.
Hoofdzakelijk voor mijn vrouw. Voor mijzelf nu alleen huishoudelijke hulp. Die komt drie
uur in de week effetjes haar werk hier doen. Dan doet ze alles, strijken, de was strijken
en het bed verschonen en dergelijke dingen meer. Al die gewone huishoudelijke dingen.
En voor de rest heb ik niemand nodig.

Ik heb heel lichte suiker en ik heb maar twee kleine tabletjes: een voor de bloedsomloop,
voor de bloeddruk eigenlijk, en de andere is voor de suiker. Ik

heb nergens geen last van. Ik voel me hartstikke gezond. De Ik kan niet meer
medicijnen worden gebracht tegenwoordig. Want ik kan niet alles. Daar moet
veel meer lopen. Ik rij momenteel in een scootmobiel. Verleden je in berusten.

jaar ben ik opgehouden met auto rijden. Ik reed het laatste half

jaar niet meer ontspannen. Ik moest constant opletten, en stel je voor dat er wat
gebeurt: dan ben ik zelf, of een ander er de dupe van. En dat draag je je verdere leven
met je mee. Ik heb het risico niet genomen.

Ik heb een paar jaar lang een elektrische fiets gehad. Ik fietste daar de laatste jaren
nogal veel mee. Lopen gaat ook niet best. Ver lopen kan ik niet. En daarom ben ik blij
dat ik die scootmobiel heb. Er komt hier ook wel een boodschappenwagen twee keer in
de week aan de deur. Maar die heeft praktisch niks bij. Dus ik ga er iedere week
tussenuit. Dan neem ik niet te veel boodschappen mee, zodat ik een paar keer per week
boodschappen moet doen. Dat is hier niet ver uit de buurt, een minuutje of tien hier
vandaan.

Ik kan niet meer alles. Daar moet je in berusten. Net zo goed als toen mijn vrouw
overleed. Volgens mij went het nooit, dat alleen zijn. Je berust er alleen maar in. Want je
weet: 't is niet anders. Daar moet je mee leren leven. Vier en een half jaar.

Ik wil wel zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Ik woon nu 38 jaar op deze flat. Vanaf het
begin tot nog toe hebben we hier een prettige gemeenschap. Er zijn verschillende
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mensen die we mekaar met de naam noemen. Of we steken de hand op, of je maakt een
praatje. Het is hartstikke gezellig hier.

Ik zorg goed voor mezelf. En ik wordt ook goed verzorgd, door mijn kinderen. Een zoon
woont hier in Utrecht. En een zoon en mijn dochter wonen in Leusden. Ik ben ze zo min
mogelijk tot last. Een tijdje geleden was de lamp kapot. Ik heb die toen vervangen, met
de trap. Ik vertelde dat laatst aan mijn oudste zoon. Ik kreeg op m’n duvel ook: ben je

nou helemaal! Als je van die trap valt, weet je niet hoe je terecht komt. Bel, dan komen
wij het even doen. Dat doen ze graag. Als er wat is, komen ze.

Ik heb een dochter en die is op vakantie in Frankrijk, en die zal wel een dezer dagen
opbellen. Ik krijg ook veel telefoon van mijn kleinkinderen — zeven kleinkinderen! Drie
aangetrouwd. Twee achterkleinkinderen.

Ik wil wel zo lang
Ik heb een kleinzoon, die wordt morgen 21, en die helpt me mogelijk

ook wel vaak. Verleden jaar wilde ik een kerstster op laten
hangen. Dus ik zeg: “daar staat een trapje”. Opa, dat is niet
nodig. Hij is 1 meter 92. En hij heeft een schoenenmaat! Wat
denkt u? 54!! Mijn kleinzoon moet op internet kijken naar een
zaak die zulke maten heeft. Als baby had hij al grote voeten.

zelfstandig
blijven. Ik woon
nu 38 jaar op
deze flat.

Het beeldscherm vond ik wel prettig. Het laatste systeem voldeed niet helemaal, want ik
kon niet met andere mensen corresponderen. Ik nam af en toe zelf wel contact op. En
dan sprak ik even met de begeleiders van het project en dat was heel gezellig. En ze
belden mij ook vaak op om een praatje te maken. Dit vind ik leuker dan met de telefoon.
Jawel. Je ziet mekaar. Die mensen aan de andere kant van de lijn zijn hartstikke leuke
mensen. Het zijn niet dezelfde mensen die hier de huishoudelijke hulp doen.

Ik ben hoofdzakelijk geadviseerd door mijn oudste zoon: “Pa, dat is iets geweldigs die
zorg. Dan kun je met de mensen zelf praten en dan kun je persoonlijk uitleggen wat je
mankeert. En zij kunnen daar op reageren, wat er gebeuren moet”. Ik heb het nog niet
nodig gehad, tuurlijk, maar het kan gebeuren. Ik neem contact op en dan praat ik
eventjes en ik vraag wel eens iets. Dat was meestal eens in de week, eens in de veertien
dagen soms. En ik werd vaak door hen gebeld, gewoon voor een praatje. Alleen maar om
contact te houden.

Met de kinderen, heb ik nog niet de mogelijkheid gehad contact te maken. Alleen m’'n
oudste zoon, die heeft dan zo’'n klein cameraatje staan, maar ik weet niet of dat ook
werkt bij ons. Dat weet ik niet. Waarschijnlijk gaat hij dat wel doen. De andere twee
kinderen hebben dat nog niet, die zijn nog niet zo ver. Het is leuk dat je door de telefoon
praat, maar het is nog leuker als je mekaar ook ziet. Het is nog intiemer. Ik beschouw
het verder als uiterste noodzaak, omdat ik ook dat andere alarm heb. Als ik val, en ik
kan niet overeind komen, en ik druk op die knop, dan kan ik kletsen, en de hulp komt
automatisch. Ik heb al een paar keer gehad dat ik een melkpak open moest maken, dan
druk ik het pak op mij borst, zodat het alarm overging. “Meneer Brandsen, wat is er met
u aan de hand?” Ik zeg, zo en zo is het geval. O nou, niks aan te doen. Prettige dag
verder”. Dat heb ik al verschillende keren gehad. Maar ik heb het praktisch nog niet
nodig gehad.
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Nu werkt het niet meer en zijn ze met een nieuw systeem bezig, met meer
mogelijkheden. We hebben voor een week of vier terug een demonstratie gehad. In het
bejaardenhuis waar ze dan zitten, hebben ze het geheel uit de doeken gedaan. Het lijkt
me wel leuk. In het oude systeem zaten maar heel weinig mogelijkheden. Alleen met
elkaar contact zoeken. Met het nieuwe systeem komt er een scherm. Het logo staat in de
bovenste hoek. Het scherm hebben ze verdeeld in vier vakken en ieder vak heeft weer
zoveel andere objecten. Je kan uitzoeken wat je daarvan wil hebben. Eventueel kan je
met andere aangeslotenen spreken.

Ik kan wel ziek worden, een paar dagen op bed liggen, dat ze een keer komen kijken hoe
het met je gaat natuurlijk via het scherm. Dat je er even uitkomt en je praat even met
ze. De zorg die we hier hebben van de thuiszorg is hartstikke goed. Een goede instantie
is dat.

Ik heb niet zoveel behoefte aan bijzondere dingen. Ik zoek de ontspanning meestal wel
thuis. Puzzelen, en ik kijk hartstikke graag naar sport, vooral naar voetballen. Dan geniet
ik weer. En ik ga weer gauw zwemmen. Ik heb al twee jaar lang niet meer gezwommen.
Maar ik ga toch weer zwemmen. Gewoon baantjes trekken, geen kunstjes uithalen of
kapriolen maken.

En ze belden mij
ook vaak op om
een praatje te
maken. Dit vind
ik leuker dan met
de telefoon. Je
ziet mekaar.

Ik lees graag ‘s morgensvroeg de krant, en ik puzzel graag, en
ik zit ook wel eens aan de computer. Vind ik ook leuk. Of een
kennis een mailtje sturen, vind ik wel leuk. En
wetenschappelijke dingen op de computer, zoals de
encyclopedie nagaan, dat vindt ik hartstikke leuk. En een
spelletje.

‘s Middags moet ik de planten water geven. En ik ga een
boodschapje doen. En muziek af en toe luisteren. Een beetje populair klassiek. Maar ook
moderne muziek, daar hou ik ook heel veel van, hoor. Ik ben een groot
muziekliefhebber. Ik mag graag DVD’s spelen. Toen m’n vrouw nog leefde was het
eerste wat ik ‘s ochtends deed de radio aanzetten. Dat was het eerste wat ik deed.

Wat ik nog hoop, is dat ik 100 jaar word. Ik zorg vanwege de suikerziekte ook goed voor
mezelf. Dat ik niet te veel zoetigheid neem en zo. Er is ook een project dat van de
huisarts uit gaat, en dat duurt drie maanden. Dan moet ik eens per maand naar een
verpleegkundige komen. Die controleert gewicht, suiker, bloeddruk, alles. De laatste keer
was de suiker was prima, en de bloeddruk was van een jonge man! Een hartstikke goed
resultaat. En ik zorg er voor dat het zo blijft. Dat vind ik een leuk streven.

Zorg op afstand houden? Jawel, ook als het wat gaat kosten. Dat maakt niet uit. Alles
kost geld tegenwoordig.

Als ik meneer Brandsen bij het vertrek de hand schud, kijkt hij me heel dankbaar aan,
en hij dankt me heel hartelijk voor het gesprek.
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5 MEVROUW EN MENEER VAN VUURSE

De buurt waar ik doorheen kom op weg naar de heer en mevrouw Van Vuurse wordt
gekenmerkt door een verscheidenheid aan gebouwen. Op de hoek zijn enkele nieuwe
villa’s verrezen, stijl 1850. Op de andere hoek wordt een groot nieuw complex neergezet.
Zou goed een woongebouw voor ouderen kunnen zijn. En dan zijn er links en rechts rijen
kleine huisjes, gebouwd in de jaren vijftig.

Uit de opgaaf van de thuiszorg begrijp ik dat mevrouw Van Vuurse veel zorg krijgt, en ik
hou er rekening mee dat zij sterk hulpbehoevend is. Meneer Van Vuurse, fieve
zeventiger, losse blouse, gebruind, doet open en laat mij hartelijk binnen. Mijn oog valt
op de traplift, waar ik aan het eind van mijn gesprek nog een demonstratie van krijg.
Mevrouw Van Vuurse zit in de kleine huiskamer in haar rolstoel, met een warme deken
om haar heen. Ze geeft mij een hand, die door haar reuma ineengeschrompeld is. Ze
lijkt tien jaar ouder dan haar man, en kijkt zorgelijk.

Hij: In 2003 heeft ze een herseninfarct gekregen. Halfzijdig verlamd. De reuma heeft ze
al van haar zesde jaar af. Ik ben nu vijf jaar mantelzorger.

Zij: Met de reuma kwam ik eigenlijk aardig rond. Daar kon ik de laatste tijd zeer zeker
mee leven. Ik denk door de medicijnen. Ik heb nogal wat

operaties gehad. Ik heb een tijd gehad, dan had ik zo’'n last Het was de

van mijn knieén. Ik kon bijna niet meer lopen. Ik had zoveel bedoeling dat je
pijn. Ik zat soms te huilen op de bank. En ik ben wat gewend met je kinderen
van pijn, hoor. Door die operaties ben ik heel erg opgeknapt. contact kon

Ik kan niet zo heel ver lopen, maar ik kon toch beter lopen, de hebben.

pijn was minder, dus dat scheelt toch een heel stuk.

Hij: Ik geloof dat ze zo’n beetje 25 operaties heeft gehad.

Zij: Een herseninfarct is erg. Vooral als je verlamd bent, en praktisch niets meer kan, ik
kan niet eens meer lopen. En ik kan mijn linkerarm niet gebruiken. We hebben vier
kinderen. Waarvoor ik altijd het huishouden deed. Met altijd een hulpje. Voor ramen
lappen en kamers schoonmaken. Maar voor de rest deed ik alles zelf. Koken en
boodschappen doen.

Hij: Het praten en zo is steeds goed geweest. Het is alleen die verlamming, en haar
reuma er bij. Dus die revalidatie ging ook niet zo best.

Zij: Dat heeft het best wel moeilijk gemaakt, hé. Ik kan niet veel meer doen.

Hij: Nou, helemaal niks meer, zeg maar.

Hij: Ze hebben ons gevraagd of we mee wilden doen met het scherm. Dat ze een beetje
contact krijgt met de zorg thuis. Want je ziet mekaar, en je praat met mekaar. Dus ze
heeft een verzetje, laat ik het zo zeggen. En als er iets is, dan kan je ze altijd bellen.
Daar hebben we toen ja op gezegd.

Zij: Een rustig idee, dat je altijd een deskundige kunt aanroepen. Tot nog toe hebben we
het eigenlijk niet nodig gehad.
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Hij: Ze heeft ook zo'n alarmsysteem. Als ik boodschappen ga doen, dan leg ik dat knopje
naast haar neer. Dan kan ze altijd op de knop drukken, en dan komt er ook iemand, een
verpleegkundige of wat dan ook. Gelukkig hebben we het nog nooit nodig gehad.

Ik heb een handvat aan de telefoon gemaakt, omdat haar handen helemaal vergroeid
zijn. Dan kan ze de telefoon vasthouden.

Zij: Ik kan hem niet zo best bedienen hoor.

Hij: Nou, als het zou moeten wel. Je kan hem op je schoot leggen. Ze heeft nog nooit
geprobeerd zelf te bellen, eerlijk gezegd.

Zij: Met het scherm hebben we een paar keer per week contact gehad, toen het nog
werkte. Eerlijk gezegd vond ik het toch niet zo geweldig hoor. Het is een beetje
oppervlakkig, he. Je komt niet veel verder dan een oppervlakkig praatje.

Hij: Het was de bedoeling dat je met je kinderen contact kon hebben. Want mijn dochter
heeft een webcam. En m’n zoon, die heeft er ook een. En dat zou dan doorgeschakeld
worden. Als je door kon verbinden met je dochter, en met je zoon, dat zou leuk zijn. Ik
praat ook graag met die mensen van de thuiszorg, daar gaat het niet om.

Zij: Dat leek me wel gezellig. Was een reden om mee te doen aan het project.

Hij: Maar daar is nooit niks van gekomen omdat dat ding steeds kapot was. Het was
eerst een jaar op proef. Het eerste jaar was het gratis. Dan zouden we het tweede jaar
moeten gaan betalen. Het tweede jaar ging het niet best met het hele spul. Dan was dat
er weer aan. En dan was dat weer kapot. Dus zodoende. En ik weet niet of we moeten
betalen, daar gaat het niet om. Maar er is weinig van terecht gekomen van het hele spul.
En ze hebben het ook weggehaald, omdat het niet deugde. Er komt nu een heel nieuw
systeem. Ik weet niet wanneer ze dat komen plaatsen.

Zij: Ik moet mijn man vragen me er heen te rijden. Ik kon het niet zelf bedienen.
Meestal deed mijn man dat. Meestal belde jij zelf naar de centrale, he.

Hij: Zij namen ook wel contact met ons op. Eens in de 14 dagen of zo. We gebruikten het
met z'n tweeen. Dan gingen we er met z’'n tweeen even voor zitten, en dan even praten.
Je weet niet zo gauw wat je zeggen moet. Omdat het spul nog niet helemaal in orde was,
denk ik ook, dat die gesprekken nog een beetje oppervlakkig waren. Laat ik het zo
zeggen. Want dan verstond je ze weer niet als ze aan het praten waren. Dan verstonden
zij ons weer niet.

Zij: Ze waren wel vriendelijk altijd. Maar het hoeft niet.

Hij: Ik denk wel dat we het blijven houden in de toekomst.

Zij: We waren gewend met z'n tweeén met vakantie te gaan. En meestal zochten we de
zon op, naar het buitenland dus. En het ging altijd zo fijn met z'n tweeén.

Hij: Dan gingen we met het vliegtuig. Dat kon allemaal nog. Die scootmobiel die ham je
mee in het vliegtuig, en dan in het buitenland kon ze met die scootmobiel rijden. Dat was
nog voor het herseninfarct.

Zij: Nu gaan we met de Zonnebloem. Je wordt helemaal verzorgd. Dat is voor alle twee
eigenlijk vakantie.
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Hij: Ik mag niks doen. Ik mag haar geeneens naar het toilet brengen, of naar bed, of wat
dan ook.

Zij: Want dat wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. En die zijn z6 goed, zo lief en
behulpzaam. ‘'t Is nooit wat te veel, eigenlijk. We zijn naar Trier geweest. Je zat in een
hotel en dan ging je elke dag met de bus mee. Dat was wel vreselijk vermoeiend, maar
het was dan ook wel gezellig.

Hij: We zijn in het voorjaar nog in Amsterdam geweest met de bus naar waar het VOC
schip ligt. Daar hebben ze nog weer een boot van de Zonnebloem. En dan zijn we drie
uur lang door de gracht heen gegaan, naar het Ijsselmeer.

Zij: Een rondvaartboot. Ook goed verzorgd, he. Koffie en thee. Broodjes tussen de
middag. En om een uur of drie kwamen ze nog met drankjes!

Hij: En bitterballen en dat spul meer.

Zij: Optimistisch ben ik nog wel. Maar af en toe heb je zo’'n dag, dan zie je het niet meer
zitten. De vakanties, dat is heerlijk. Op die boot ook, ach het was zo fijn! De
Zonnebloem, echt geweldig!

Zij: Het lezen, dat zou ik niet graag willen missen. Daar zou ik niet aan moeten denken.
De krant, boeken, en tijdschriften. We zijn geabonneerd op de leesportefeuille.

Hij: Ik heb een paar weken terug een laptop gekocht, via marktplaats. Die is nu
aangesloten op internet. Ze kan die muis ook niet vasthouden van deze computer. Maar
daar zit zo’n schermpje, waar je met je vinger over heen gaat, en dat ga ik haar nu
leren, dat ze een keer kan klaverjassen of wat dan ook. Want dat deed ze vroeger ook op
die computer.

Zij: Ik mag het wel graag doen, zo'n spelletje.

Hij: En misschien heeft ze interesse in internet, of wat dan ook. En dan kan ze dat ook op
die laptop, want hij is doorverbonden met internet. Ik heb er zo’n kastje bijgekocht. Ze
kan buiten zitten ‘s zomers. Dus dat wil ik haar allemaal nog eventjes bijbrengen.

Hij: We hebben twee momenten per dag hulp thuis. In de weekenden doe ik het zelf.
Twee keer in de week drie uur heb ik huishoudelijke hulp.

Zij: Sorry, mag ik even een sigaretje vragen?
Hij: Heeft u er geen last van?

Zonder al die hulp werd het heel lastig. Dan zou je ergens naar een verzorgingstehuis
moeten of zo.

Zij: Dat denk ik ook wel ja. Dit kan je niet volhouden. Huis schoonmaken, en mij
verzorgen, en koken, en ... Nee dat wordt te gek.

Hij: Of naar een bejaardentehuis zeg maar. Maar ja, we lopen graag effies naar buiten
toe, de tuin in, en ‘s zomers als het een beetje zonnig is dan zitten we buiten. En dat kun
je in een bejaardentehuis niet doen.

Zij: Nee, dan is het alleen maar een balkonnetje.
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Hij: Het scherm is niet noodzakelijk voor ons.

Zij: Dat komt ook wel omdat wij natuurlijk vaak de kinderen thuis hebben, dan heb je
toch wel aanspraak. Ik denk, iemand die altijd alleen is, daar is het wel prettig voor.

Hij: En ze wonen allemaal rond het huis, zeg maar. Mijn oudste zoon woont hier achter.
Mijn jongste zoon en mijn dochter wonen een straat verder. Mijn jongste dochter woon
ietsje verder, maar dat is een minuut of vijf.

Zij: Toen ik nog met de scootmobiel kon, en ik hog een beetje kon lopen, was ik er heel
erg blij om. Want ja, met de bus gaan ging moeilijk. Als ik naar ze toe wilde, kon ik in
mijn scootmobiel. Heel vervelend dat dat niet meer kan.

Ik kan zelf eigenlijk nog heel weinig: lezen. Dat doe ik heel graag. Ik lees de krant een
beetje nog, en wat tijdschriften. En boeken lees ik graag.

Hij: En slapen doet ze ook graag! En de kinderen en kleinkinderen. Vanmorgen hadden
we het huis nog weer vol zitten met twee dochters, en schoondochter, en oudste zoon,
kleinkinderen, achterkleinkind. We hebben een heel fijn stel kinderen. Ze staan altijd
klaar.

[Hij staat even in de keuken voor de koffie] Ik heb een paar

Zij: Het is wel druk voor hem, hoor. Want vroeger deed ik het weken terug een
allemaal. laptop gekocht,
via marktplaats.

Hij: [vanuit de keuken] Toen je in het ziekenhuis lag, dan deed )
Daar zit zo’n

ik het ook. En dan had ik er nog vier kinderen bij. Ik ben nog

gezond, gelukkig wel. Tk ben pas weer helemaal door de molen | Schermpje, waar

geweest in het ziekenhuis. De scan, bloedprikken, je met je vinger
blaasonderzoek en prostaatonderzoek en alles. En alles was over heen gaat,
prima in orde. Als de thuiszorg er niet zou zijn, dan zou ik niet en dat ga ik haar
alles kunnen doen. En de verzorging er bij. En de tuin. Nee. nu leren.

Zij: En boodschappen doen, en keuken: nee, dat wordt te
veel.

Hij: De ruimtes zijn hier aangepast: de toilet en de badkamer, de slaapkamer, en een lift
naar boven, en het aanrecht.

Zij: We hebben een mooie grote badkamer gekregen. Ja dat is fijn hoor. We hadden
eerst een kleine douche. En als je daar met z'n tweeén staat, dat is veel te klein.

Hij: De deur ging naar binnen toe open en kwam tegen de wastafel aan. De drempel was
zo hoog [gebaart wel 20 cm]. Dus dan moest ik haar uit de postoel over die drempel
heen helpen, naar het badstoeltje toe. En die kon er amper naast staan om haar te
wassen.

Zij: Dan hadden we nog een klein slaapkamertje boven. Dat hebben we toen veranderd
in een badkamer. Echt heel mooi.
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Hij: De kinderen zijn een jaar of drie het huis uit. Toen is er een schuifdeur gemaakt
tussen de slaapkamer van haar en de badkamer. Ze gaat van het hoog- laagbed op de
postoel, en dan rij je haar zo de badkamer in.

Zij: Ja, iedere dag. Daar heb ik hulp bij nodig. Ja, het is heel vervelend. Je moet je altijd
aan iemand toevertrouwen, eigenlijk, he. Dat is met de vakantie ook. Het zijn
vrijwilligers bij De Zonnebloem. Ze zitten meestal wel in de zorg hoor. Dus ze weten wel
hoe ze moeten helpen. Maar het zijn toch vreemden voor je. Dus je moet maar
afwachten hoe ze je vastpakken. Het is nog wel eens moeilijk om je daar aan over te
geven, hoor.

Met de auto kunnen we ook wel weg. Daar moet echter de rolstoel ingesjouwd worden.
Ik moet dan altijd denken aan vroeger. Dan denk ik wel eens: “ik had al bij de auto
gestaan”, want ik wilde graag weg! Ik stond al bij de auto als hij nog bezig was hier met
zijn jas aantrekken.

En nou moet hij me eerst helpen.

Ach, het is een ellende hoor als je altijd afhankelijk bent.

Na afloop laat de heer Van Vuurse me weten dat het gesprek voor hem geen inspanning
was, maar mevrouw laat weten wel toe te zijn aan een rustpauze. Bij de traplift blijven
we nog even staan. Ik krijg een demonstratie van deze hypermoderne traplift, die zich
geruisloos uitvouwt. De vorige lift, zo vertelde hij, had er wel twintig jaar gezeten.

Vooral meneer Van Vuurse heeft verwachtingen van Zorg op Afstand. Het zou zijn vrouw
wat kunnen bezig kunnen houden. Zij was daar allerminst van overtuigd. En met al die
technische problemen kon hij ook moeilijk enthousiasme meer opbrengen. De aanschaf
van de laptop bewijst dat hij blijft zoeken naar wegen om het leven van zijn vrouw te
veraangenamen.
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6 MEVROUW SCHIERBEEK

De woning van mevrouw Schierbeek is moeilijk te vinden. Het gebouw herbergt een
bibliotheek op de benedenverdieping, en staat tegen een druk winkelcentrum aan.

De flat is op de bovenste etage, te bereiken via een omsloten hof, op het dak van het
woongebouw. In de verre hoek staat een dame mij voorzichtig op te nemen, en zich af te
vragen of daar wel goed volk in aantocht is. Ik hoop met de eerste kennismaking en
vriendelijke knik direct het ijs te kunnen breken. Dat gaat goed. Mevrouw laat mij met
een vriendelijke lach binnen. Prachtige flat, mooi licht en ruim. En dan staan we daar in
de kamer, en wacht ik tevergeefs op aanwijzingen waar te gaan zitten. Ik neem zelf
maar het initiatief, en stel voor aan het kleine tafeltje plaats te nemen waar ook de
computer staat waar het allemaal om draait. Niet helemaal toevallig staat het apparaat al
aan, en staan er ook twee stoelen te wachten.

Ik ben erg tevreden met mijn appartement. In het winkelcentrum: ik ga vanmiddag
boodschappen doen. Ik heb hiervoor in de Veluweflat gewoond, maar die is plat gegaan.
Daarom kreeg ik deze woning toegewezen. Ik heb hem direct genomen; geen twijfels.

Daarvoor woonde ik in de Stevenshof. En nog langer terug in de Emmastraat. En omdat
ik uit het sanatorium naar de Emmastraat ging, kreeg ik er hulp bij. Aanwijzigen hoe je
een beetje aangenaam kan leven. Leren zelfstandig te worden.

In het sanatorium heb ik twee jaar gezeten. Ik denk dat ik tien jaar jonger was. Ik ben
nu 57. De reden was dat ik gescheiden was, en niet meer wist wat ik er mee aanmoest.
Daarom werd ik opgenomen. We moesten de kamer met z'n drieén delen. En ik heb ook
een eenpersoonskamer gehad. Er zaten ook zwaar depressieve mensen, dat hoort nou
eenmaal. Daarvoor zijn ze er, hé. Om mensen te helpen.

Na het sanatorium ging het moeizaam. Maar toch kwam ik er bovenop. Ik ging niet zo
vaak naar buiten. Ik vond de wereld maar niks. Ik ben er doorheen gekomen. Ik ga eens
in de veertien dagen naar het Scheepvaarthuis. Daar heb ik een gesprekje met de
psychiater. En dan veertien dagen verder een gesprek met de psychiatrisch
verpleegkundige. Steeds om de beurt. En dat gaat dan goed. Ze hebben ook activiteiten,
maar daar doe ik niet aan mee. Ik heb al veel activiteiten die ik zelf doe. Ik ga naar de
Van Eedenstichting, kopje koffie drinken. Dat is een instelling voor mensen met een
psychiatrische achtergrond. Elke maandag komt er hier dezelfde persoon de papieren
bijhouden, gezellig een praatje maken.

Na het sanatorium heb ik me in laten schrijven in Utrecht, met dubbele urgentie, en werd
ik in de Emmastraat gezet. Dat was niet zo’n goede buurt. Ik heb het zeker acht jaar
volgehouden, maar ik werd er echt weggepest.

In de Stevenshofstraat, in de stad, woonde mijn moeder naast me. Dat was heel leuk. Ik
heb daar al met al vijf jaar gewoond. Mijn moeder is in mei overleden. Ze woonde haar
laatste dagen in De Rozenhof. Ik kwam er elke dag, bijna. M'n vader is ook overleden.
Die is eerder gegaan. Die heeft ook in De Rozenhof gewoond.
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Nu zoek ik een mevrouw daar op, omdat ik het niet kan afsluiten, omdat ik elke dag naar
De Rozenhof ging. Die mevrouw die vindt dat leuk, gewoon een praatje maken, kopje
koffie er bij. Ik ken die mevrouw beter, omdat mijn moeder er vaak mee praatte. En toen
dacht ik: niet gek als ik een keer in de week bij haar kom. Ik heb nog een zuster. Ze is
nu op vakantie voor drie weken. Daar heb ik ook goed contact mee. Ze woont in De
Meern. Ze komt vaak langs mij. Zeker toch één keer in de twee maanden.

Ik doe pottenbakken. Ik hou van tekenen en schilderen. Ik heb ruim 18 jaar bij een
pottenbakkerij gewerkt. Dat is voor de tijd dat ik psychische klachten kreeg. Dat doe ik
heel graag. Ik heb ook een draaischijf en een oven gehad. En klei, glazuren, van alles he.
Nou doe ik het bij Béta. Dat is een instantie om mensen met afasie te helpen. Je kan
daar weven, spinnen, beeldhouden, speksteenbeelden maken, pottenbakken, tekenen en
schilderen. Ik doe pottenbakken, en ook wel tekenen en schilderen, maar het liefste
pottenbakken.

Ik doe ook een beetje uitslapen, als het kan.

Verder doe ik graag gewoon hier in de buurt winkels bekijken, met een vriendin. Iedere
week. Ze woont op Kanaleneiland, dat is toch nog een pittig stukje met de taxi hoor. Ze
komt naar mij toe, en ik ga naar haar toe, om beurten. In het winkelcentrum gaan we
gezellig een kopje koffie drinken. Zij werkt de hele week en donderdag en in het
weekend heeft ze vrij. Meestal in het weekend spreken we wat
af. Zoals nu bijvoorbeeld hebben we afgesproken bij C&A. Ik

Met de centrale

ga kleding maken, dat heb ik vroeger altijd gedaan, en we heb ik wel vaker
gaan dan de lapjesmarkt op. Daar ben ik nog nooit geweest, contact, om de
dus dat is voor mij wel leuk. Ik heb voor mijn moeder, voor dag zeker. Ik bel
mijn zuster, voor mijn ex-man kleren gemaakt. Ja, ik kon dat meestal naar

wel. Ik verveel me niet. Het is nu veel beter dan vroeger in het hen
sanatorium.

In de flat heb ik niet zoveel contacten. Maar ik zeg gewoon gedag en als de nood aan de
man is, kan ik altijd aanbellen en hulp vragen of wat dan ook. Het lijken me wel mensen
die je niet in de steek laten.

De thuiszorghulp komt één keer in de week drie-en-een-half uur langs. Ze komt op een
vaste dag, de woensdag. Lekker de ramen gezeemd en zo, stoffen of wat lichte
dingetjes. Mijn vaste hulp is nou op vakantie. Dat is wel jammer. Maar ze kan beter op
vakantie zijn als ziek. Over twee weken zie ik haar weer. Een heel gezellig vrouwtje.

Ik heb de computer nu twee jaar. Maar het is pas sinds het begin van het jaar dat-ie
alles doet. Eerst moest de microfoon, al die snoeren, draden in orde zijn, en dat was nog
niet. En nou is het helemaal voor mekaar. Even afkloppen! Dat is sinds maart denk ik.

Wat kan het systeem allemaal: internetten, video bellen, een nieuwsblad dat alle
nieuwtjes registreert. Ik vind het leukste de prijsvragen. Vanmorgen heb ik weer een
goed antwoord gegeven. We moesten een dier raden. En dat zat verborgen in een zin. En
ik had “paard” gekozen, en het was goed! Degene die het goed hebben, worden in een
hoge hoed gedaan en daar wordt er eentje uitgetrokken. Er kunnen wel eens 90 mensen
meedoen: in Woerden, Nijmegen, Utrecht. Ze hebben ook bij de persoonlijke assistent
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muziek. Er worden benefietvoorstellingen uitgezonden. En dat vind ik wel leuk. Rythm &
blues, en ook wel rock & roll, maar daar ben ik niet zo in opgegroeid. Af en toe klassieke
muziek vind ik ook wel leuk, maar dan wordt mijn stemming .. lager. Dan zet ik liever
rythm & blues aan.

Het videobellen heb ik vandaag gedaan, met Willy, voor de prijsvraag, hé. Die moet je
donderdag voor twaalven bellen, dan houdt het op en wordt er een lootje getrokken wie
de winnaar wordt. Dan geef je het antwoord door, en het was goed! Met mevrouw Van
der Zilver heb ik ook contact. Die heb ik gister nog gebeld. Zij belt mij ook. Ik heb eens
in de week contact met haar; we bellen elkaar niet plat. Met de centrale heb ik wel vaker
contact, om de dag zeker. Ik bel meestal naar hen. Ik kan elke dag bellen, maar het
liefste hebben ze het om half-elf, dan zijn ze een beetje vrij, en dan hebben ze koffie.
Dan heb ik het over de prijsvraag, en over hele luchtige dingen, niet zwaar. Gewoon voor
de gezelligheid. Moeilijke gesprekken heb ik altijd bij de het Scheepvaarthuis. Dat hou ik
een beetje gescheiden, he.

Ik krijg ook wel andere mensen aan de lijn, die middagdienst hebben. Willy zit er ’s
morgens, en ‘s middags zit er een vrouwtje of een meneer, die nemen de taken over. Die
mensen ken ik niet zo goed. Willy ken ik het beste.

Ik ben er blij mee. Als dit afloopt - want we hebben hem in bruikleen en ik weet niet hoe
dat verder gaat - wil ik hem wel houden als het eventueel mogelijk is, als het niet al te
duur is per maand. Ik denk dat ik 100 euro wel kan betalen.

Het is een makkelijk systeem. En er is ook een filmpje opgenomen, en die staat op de
computer en dat gaat over wat mijn hobbies zijn. Zal ik het aanzetten?

w. Mevrouw Schierbeek uit Utrecht vertelt ons over haar hobby, en dat is
pottenbakken. Mevrouw Schierbeek, hoe lang doet u al aan pottenbakken?

S. Ruim twintig jaar.

w: En u heeft vast wel het een en ander gemaakt dat bij u in huis staat waar wij
onze blik op mogen werken.

S: Ja

w: Prima. Mogen wij laten zien wat u gemaakt heeft?

S: Ja

w: Ik zie een mooie vaas staan op de salontafel.

S: Een vlinder

w: Inderdaad, mooi geglazuurd, diep oranje van kleur, en de vaas die daar voor
staat. Hoe lang doet u nu over zo’n vaas?

S: Nou, de droogtijd is belangrijk. Dat het een week kan drogen. En dan gaat het de

oven in, nog niet geglazuurd, en dan is-tie biscuitgebakken, dat is de term voor
aardewerk bakken zonder glazuur: dat heet biscuit. En daarna glazuren we het,
met de kwast, en dan gaat het de oven in. En dan krijg je dit resultaat. Het is op
1040 gebakken.
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[S: dat is erg warm!]

w: Hij is erg mooi
S: Ook een beetje ouderwetse stijl.
w: Ja. U heeft nog meer in ouderwetse stijl. Daar gaan we even naar kijken. Ik zie

een pot, bijna Delfts blauw, daar lijkt het op, en die heeft u ook gemaakt. Hoe
lang heeft u daar over gedaan?

S: Een paar dagen, enkel het glazuren, een stuk of drie dagen. En de droogtijd,
biscuit en gladbranden duurt .. het resultaat zie je pas over twee weken. Ze
kunnen nooit bestellen dat ze het de volgende dag hebben. Dat willen de mensen
graag, maar dat gaat niet.

[S: ik ben niet een broodjesbakker!]

w: Het heeft echt zijn tijd nodig. Ik ga even terug naar een vaas die daar achter
staat. Die is ook erg bijzonder. Dat zijn eigenlijk een aantal vaasjes in elkaar.
Hoe kwam u nou op dat idee?

S: Eigenlijk omdat het in de pauzetijd was, dat de excursie kwam. En toen had ik
geen zin meer om ze af te werken. En toen dacht ik: ik klap ze in mekaar. En
toen kwam dat tevoorschijn. Dat heb ik laten bakken.

w: Nou, vriendelijk dank voor het vertellen over uw hobby potten bakken. En ik
hoop dat de andere kijkers en gebruikers van Pal4 het leuk vinden om dit te zien!

Dat was het! Ik kijk ook wel naar de filmpjes van andere mensen. Wilt u wat drinken? Ik
heb nog koffie staan, ik hoop dat het nog warm is. Nu heb ik plezier, toen niet. Om me

op te monteren bel ik op naar het Scheepvaarthuis, en dan zeg ik wat er is. Soms weten
ze een antwoord, en andere momenten niet, dan moet je het
toch zelf doen. Bijvoorbeeld door de televisie aan te zetten en

Dit video bellen is

leuke dingen op te zoeken. En nou doe ik meer met dit makkelijker dan
beeldscherm, meer dan met de televisie. Internetten kan ik telefoon, omdat
nog niet zo goed. ik mensen zie, en

hun expressie en
de uitstraling zie.
Dat vind ik
prettiger. Het is

Ik geniet als ik het winkelcentrum in ga. Dan ga ik op het
bankje zitten. Nu mag je niet meer roken in het
winkelcentrum. Dan ga ik buiten op een bankje zitten, en dan
komen er vanzelf mensen naast me zitten. We voeren hele veel
gesprekken! Ik ken ze amper. En toch voelt dat beter aan dan persoonlijker.
vroeger. Dan zou ik ze geweerd hebben. Nu vind ik het leuk.
Ik doe niets bijzonders, en ik krijg toch altijd aanspraak!

Ik maak me wel zorgen over die nare, gewelddadige oorlogen. Ik zet het journaal niet
meer aan, want dat is al een horror. Ik heb dit meestal aan, Animal Planet. Daar hoef je
niet verplicht naar te kijken. Een beetje rustgevend. Ik kan nog altijd de drukte
opzoeken. Met de drukte heb ik soms moeite hoor. Ik weet gewoon wanneer ik daar
tussenuit moet om voor mijzelf goed te zorgen, en een ander moment ga ik de drukte
weer in.
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Ik maak de mevrouw in De Rozenhof blij. Mijn vriendin maak ik blij als ik opbel. Want ik
ben niet zo bellerig. Ze maken mij ook wel blij. Het ene moment meer dan het andere
moment. Daarom ben je mens, menselijk. Je kan niet op een knopje “vrolijk” drukken,
en maar goed ook. Dit video bellen is makkelijker dan telefoon, omdat ik mensen zie, en
hun expressie en de uitstraling zie. Dat vind ik prettiger. Het is veel persoonlijker.

Ik ga er heel goed mee om. Dit haalt me uit mijn isolement. Af en toe voel ik mij
geisoleerd. Dan druk ik op de toetsen, en dan zie ik mensen. Het ligt er aan wat voor
stemming ik heb of ik contact opneem. Soms is mijn stemming zo zwaar, dan heb ik ook
geen behoefte aan de computer. Dan doen we even niks; dat kan geen kwaad.

Ik vond het interview prettig. Ik zag er eigenlijk tegen op. Ik dacht: “waar ben ik aan
begonnen!”.

Het pottenbakken is haar lust en haar leven. Bij het naar buiten gaan, hield ze me nog
even aan om naar de fotocollage aan de muur te kijken. Daar had ze nog lange haren,
zei ze, dat was twee jaar geleden. Ik zie haar in het atelier werken met haar handen
waar fantastische dingen uitkomen.
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7 HUBERT

Hubert woont nabij een verpleeghuis en verzorgingshuis, in een woonzorgcomplex voor
senioren. Voor zijn maaltijden maakt hij gebruik van het verzorgingshuis.

Het is een vrolijke oudere man, die graag joviaal contact met je maakt; grappen, alsof je
elkaar al een leven lang kent. Esther Vermeulen komt er ook bij. Zij is zijn begeleider.
Wekelijks hebben ze contact. Hij houdt van een grapje en plagerijen, en geeft bij
voorkeur negatieve antwoorden, om dan vlot in de lach te schieten. Waarop zij toegeeft
weer aardig tuk te zijn genomen.

[De telefoon gaat. Zo te horen de begeleidster van Hubert.]
Hij: Ja. Ja! Niet om acht uur, he?! Nee hoor, komt wel goed.

Hij: Ik woon hier ongeveer sinds 2007. De tijd gaat zo snel, ik kan het niet bijhouden.
Daarvdor heb ik op de Van Hemertlaan gewoond. Dat is, even kijken, als je hier uitrijdt,
die weg volgt, dan kom je bij een rotonde weet je wel, dan, even kijken, is het de eerste
weg rechts. Daar ga je in. Dan ga je linksaf, dat is de Kleiweg. Dan rij je door, niet
helemaal tot het eind, en dan komt er een doodlopende weg rechts. Daar rij je in, en
rechts is dan de Van Hemertlaan.

Het huis was iets anders dan deze. Ook een etage. Niet zo groot als dit appartement. Ik
vind het hier veel gezelliger, omdat het uitzicht veel leuker is. Als je daar zat, zag je
alleen een parkeerplaats, bomen en niets. Aan de andere kant kijk je tegen een gebouw.
Dit is veel gezelliger: je ziet verkeer voorbij rijden. En dan heb je nog een bushalte
daarzo. Op de Van Hemertlaan heb ik een jaar of tien of elf gewoond.

[Er wordt gebeld.]

Hij: Wie is daar?

[Stem door intercom.]

Hij: Hier is niemand. Pech gehad!

[Er wordt opnieuw aangebeld, nu vanuit de hal.]
Hij: He! Wat ben je lastig! Er is hier niemand hoor.
[Stem uit de intercom: Mag ik nog binnen komen?]
Hij: Eén minuutje nog!

[De begeleidster van Hubert komt binnen]
Begeleidster: Jullie zijn al in gesprek geraakt?

Hij: Het is al gebeurd!

Hij: Ik ben heel vaak verhuisd geweest. Heel in het begin kwam ik op een soort
internaat: Van Luiken Instituut. Daar ben ik eerst gekomen. Toen was ik een jaar of acht,
nog. Toen ik een jaar of achttien was ben ik verhuisd naar de Dames Visser. Daar heb ik
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ingewoond. De ene dame was een tweede moeder voor me. Daarna ben ik weer
verhuisd, naar Westereind. Dat is een hoge flat. Daar heb ik ook een jaar gewoond, met
nog iemand. En toen ben ik in de Van Goghlaan gaan wonen. En toen ben ik hier komen
wonen. Ik blijf aan de gang! In Westereind en Van Goghlaan woonde ik zelfstandig.

Ik zag wel op tegen zelfstandig wonen, toen ik vanuit het internaat kwam. Mijn ouders
hebben mij naar het internaat gebracht. Nou, toen mijn ouders weggingen was ik zo
verdrietig. Ik wilde gauw weer mee. Later ging het veel beter. Daar was ook een school.
Daar zat een grote groep jongens. We hebben verschillende dingen gedaan. We hebben
grote fietstochten gemaakt, naar jeugdherbergen, helemaal in Noord-Holland, Zuid-
Holland. Naar Schoorl zijn we geweest! Naar Alkmaar ... allemaal verschillende plekken.
Het begin was moeilijk, he. Maar het werd gezelliger.

Toen ik zelfstandig ging wonen, moest ik wel weer wennen. Allemaal verschillende dingen
moest ik aan wennen. Ik werkte op Paleis Soestdijk, in de tuin, dat heb ik veertig jaar
gedaan. Het werk was veel buiten en tussendoor ook in de kas. Juliana kwam af en toe
even kijken. Als ik de in kas werkte, dan kwam ze even binnen, een praatje maken: dat
de bomen mooi zijn en dat de Fuchsia mooi zijn, zulke dingen.

Ik ging ook elke dag anjers halen voor de Prins. In Baarn. Een soort loopjongen, per
fiets! In Baarn was een winkel op de Madestraat. Witte anjers, ook wel eens rood. De
Prins wilde er geen vlekjes in hebben zitten. Ze moesten altijd spierwit wezen. Niet te
groot, niet te klein, een beetje er tussen in.

Ik ging op de fiets naar Soestdijk. Weer of geen weer, alles op de fiets!
Begeleidster: Nu nog!

Hij: Ik ben gestopt met werken toen ik een jaar of zestig was. Ik mis het niet.
Begeleidster: En waar help ik je allemaal bij?

Hij: Niks! [lachen]

Begeleidster: Zo zit hij me dus altijd te stangen.

Hij: Zij begint altijd hoor! Ze helpt met kasboeken nakijken, en me een beetje pesten en
zulke dingen.

Begeleidster: En als je bijvoorbeeld naar de dokter moet.
Hij: Ja, omdat ik bang ben van de dokter.
Begeleidster: Maar de kapper doe je alleen, he? Daar ben je niet bang van.

Hij: Nou, een heel klein beetje. Nee, maar zulke dingen he. De mensen van Amerpoort
komen niet elke dag. Ik eet hier in restaurant Zonnehof.

Begeleidster: De aanleunwoningen Zonnehof.

Hij: Daar ga ik maandag, woensdag en vrijdag heen. Donderdag heb ik geen gelegenheid
om te eten. Dan moet ik om een uur weer bij Bowling wezen. Dan haal ik even een
maaltijd van de supermarkt. Die kan je zo opwarmen. En in het weekend krijg ik Tafeltje-
dek-je, he. Misschien heb je bij de deur de verpakking zien staan? Er zit niets in hoor!
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Hij: Ik reis veel met de trein, overal een beetje heen. Afgelopen weekend ben ik het
weekend weg geweest. Zaterdag ben ik in Rotterdam geweest. Voor het eerst! Nu ben ik
helemaal alleen geweest. Ik ben naar vliegveld Zestienhoven geweest. Wat een verschil
met Schiphol! Als er een vliegtuig aankomt, dan heb je hier waar ik nu zit het panorama,
en daar waar het bed staat heb je het vliegtuig. Heel dichtbij! Op Schiphol zie je al de
mensen door de slurf heen, maar nu lopen ze allemaal op het platform.

Mijn oudste broer was vlieger bij de KLM, dat heb ik een beetje overgenomen, als
hobbies.

Begeleidster: Dat was je grote vriend, he, je broer. Die nam je ook overal naar toe, he?
Hij: Ja. Ik heb nog wel met hem gevlogen ook.

Begeleidster: Hij is verongelukt he?

Hij: Ja, in Tenerife.

Begeleidster: Dat grote ongeluk in Tenerife.

Hij: Ja, in 1977.

Begeleidster: Hij was gezagsvoerder.

Hij: Hij was in één dag heen en weer naar de Canarische Eilanden, vakantiegangers
wegbrengen, en op dezelfde dag zou hij weer teruggaan naar Schiphol. Ik heb het niet
echt gemerkt. Gelukkig dat ik het niet gemerkt had. Ik was net op die zondag in Lisse. Ik
had de radio en de televisie aan. En toen hoorde ik over dat vliegtuigongeluk. Ik dacht,
wat krijgen we nou. Ik wist niet dat mijn broer er bij betrokken was. Enfin, de namen
heb ik niet gehoord. En toen ging ik naar huis toe, en heb naar de radio geluisterd, en
toevallig - nou, toevallig - om 11 uur ging de telefoon, ik lag al op bed. Nou! Nou snap ik
wel wat er aan de hand is. Een goede collega van hem belde op dat mijn broer Jaap
verongelukt was. Ik was helemaal kapot. Ik kon helemaal niets meer.

Ik heb nog een broer, maar die is door ziekte overleden. We waren met z'n drieen. Ik
ben de enige nog overgebleven. Mijn ouders leven ook niet meer. Ik heb nog neven en
nichten, in Zwolle en Steenwijk en omgeving.

Begeleidster: Die hebben nog goed contact met jou.

Hij: Ja, als ik zilke mensen niet had! Nou, dan had ik helemaal niks meer. Die ene uit
Kampen: als ik die niet had ... ze doet alles! Zij helpt me met

kleren kopen. Net alsof ze
gewoon in huis
zit.

Begeleidster: Het zijn de kinderen van je verongelukte broer.

Hij: Ja. Ik ga af en toe naar hen toe. Als er wat belangrijks is

komen ze hierheen. Zij heeft er helemaal geen hekel aan om wat te doen. Staat altijd
klaar! Ja hoor. Helemaal uit Kampen vandaan!

Hij: Het beeldcontact moest ik eerst aanzetten en dan met deze afstandsbediening doe ik
hem aan. Dan krijg je een blauw beeld. En met een andere afstandsbediening krijg je
een beeld. Anke kwam dan in beeld.
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Begeleidster: Anke die zat er toch al 's morgens. En dan kon je daar een praatje mee
maken.

Hij: Net alsof ze gewoon in huis zit.

Begeleidster: Je vond het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen, het scheelde jou weer thee!
Hij: Ja. Ik vroeg net aan Esther: wil je een koppie thee? Met suiker?

Begeleidster: Altijd dezelfde grap, omdat hij weet dat ik geen suiker hoef.

Hij: Ik moest wel een beetje wennen aan het apparaat, omdat ik zulke dingen nooit
gezien heb. Als je het vaker doet, dan wen je er wel aan. Ik belde zelf, maar Amerpoort
belde ook wel. Dat gebeurde niet elke dag.

Begeleidster: Drie keer per week. En heel af en toe belde Anke ook tussendoor.
Hij: Zomaar voor de aardigheid, tussendoor even.

Begeleidster: Ja, want jij wilde liever niet ‘s avonds contact. En ‘s ochtends vond je heel
prettig.

Hij: Of 's middags, hoe het uit kwam.
Begeleidster: Toen bleek dat je het 's ochtends heel leuk vond.

Hij: Ik mis het nu wel. Ik weet niet wanneer het weer terugkomt. Het is net of je met
iemand binnen zit te praten samen.

Begeleidster: Je belt wel eens als je moeilijkheden hebt. Ik zat te denken, Hubert: het
zou gewoon heel mooi zijn als je iedere ochtend even contact had met het scherm, alleen
al voor je medicijnen, dat iemand je een tip geeft: vergeet je medicijnen niet. De vorige
keer had je medicijnen over. En om daar nou weer thuishulp voor in te schakelen, weer
iemand over de vloer, dat is niet nodig. Dan hou je het zelf in de hand.

Hij: Ik moet 's morgens twee medicijnen slikken, en ‘s avonds één.

Begeleidster: We hebben heel erg te kampen gehad met technische storingen. Dat is
heel jammer, want de inhoud was echt perfect. Vooral voor dit soort vragen.

Hij: Het apparaat stond eerst op de kast. Ze hebben hem meegenomen, want ze hebben
een storing, want de centrale die deugt niet. Al die dingen er bij hebben ze ook gelijk
meegenomen.

Begeleidster: Beweging 3.0 is er nu verder mee gegaan. Die hebben een systeem
waarmee je elkaar recht in de ogen kijkt. We keken natuurlijk wel naar het beeld, maar
de camera stond er boven. Je keek mensen daardoor niet aan, of je moest in die camera
gaan kijken. Maar dat was heel onlogisch, omdat je jezelf en de cliént op het scherm zag.
Ik moest mezelf er echt toe dwingen om, als ik iets zei, in de camera te gaan kijken. Dat
is iets van techniek. Daar heb ik Hubert nooit over gehoord. Het is te hopen dat het weer
in orde komt.

Hij: Anders moet je iedere keer hier heen komen.

Begeleidster: Dat doe ik toch wel. Ik moet altijd een keer blijven komen. Het kasboek
gaat niet via het beeldscherm.

Hij: We hebben het geprobeerd, maar het lukte niet.
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Begeleidster: De camera ging alle kanten op!

Hij: Ik kan wel zelf de boodschappen opschrijven. Ik maak wel
eens fouten, maar Amerpoort helpt.

Begeleidster: Dan hou jij overzicht. Anders ga je in de rode
cijfers!

Hij: En zij is eigenlijk een schooljuffrouw.

Begeleidster: Jij zorgt dat de bonnetjes bewaard blijven. En je
kijkt naar je boodschappengeld, en je overige uitgaven. Jij
bespreekt het met Frank, dat is je curator.

Hij: Dat is een neef van mij. Vroeger deed mijn schoonzus het
altijd. Nu neemt hij het van haar over.

Begeleidster: Hij komt al lang bij jou he?

Ik moest wel een
beetje wennen
aan het apparaat,
omdat ik zulke
dingen nooit
gezien heb. Als je
het vaker doet,
dan wen je er wel
aan.

Hij: Al honderd jaar! Toen ik nog vijf was al. Als je zulke mensen niet meer hebt, dat zou

ik heel erg vinden.
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8 MEVROUW TER LAAR EN HAAR DOCHTERTJE

Mevrouw Ter Laar is een jonge vrouw die een gewoon bestaan heeft zoals u en ik, maar
wel de beperkingen ervaart van suikerziekte. De eerste afspraak met haar liep in het
honderd omdat zij had in haar agenda een andere tijd had staan voor het interview dan
ik. Toen ik aanbelde, was ze met haar dochtertje naar school en aansluitend
boodschappen doen. Een uur later belde ze mij waar ik bleef. Ze had tussen de bedrijven
door een uur vrij voor mij gemaakt. Deze tweede afspraak ging goed.

De thuiszorg heeft mij gevraagd mee te doen met het experiment, omdat ik al jaren zorg
vraag. Ik heb suikerziekte, en ik ben niet helemaal goed "instelbaar", laat ik het zo
zeggen. Ik voel het niet aankomen. Als ik in coma raak, is het bijna altijd 's nachts. En
daarom wordt ik iedere morgen om kwart-voor-zeven gebeld om te kijken of ik nog bij
ben.

Toen ik 21 was, is de suikerziekte begonnen. Ik ben altijd vrij stevig van postuur geweest
en heb steeds gesport om te proberen dat te minimaliseren. Op een gegeven moment is
mijn tante een sportschool begonnen, en ik ging drie keer in de week bij haar sporten. Er
was ook een diétiste aan verbonden. Dus ik ging daar ook onder controle om af te vallen.
In één week tijd was ik zeven kilo afgevallen.

Van het ene moment op het andere is de suikerziekte ontstaan. Ik ben op een keer 's
morgens wakker geworden, en ik had verschrikkelijke dorst, en ik liep de hele dag maar
te drinken en te plassen. Na een week kwam ik weer bij de diétiste. Die zette me op de
weegschaal en ze had zoiets van "boef", hoe kan dat? Ik ben de volgende ochtend naar
de huisarts gegaan. Die wilde gelijk een ambulance laten komen om me naar het
ziekenhuis te laten brengen. In het ziekenhuis kwam ik bij een gewoon internist. Volgens
hem kon het geen insuline afhankelijke suiker zijn. Ik kreeg tabletjes voorgeschreven
voor ouderdomsdiabetes, wat het niet was. Dus het ging alsmaar slechter. En uiteindelijk
ben ik in het diabetescentrum gekomen.

Die eerste jaren heb ik eigenlijk geen problemen gehad. Ik spoot vier keer per dag. Dat
ging wel heel erg rap. Normaal gesproken groeien mensen er naar toe. Bij mij begon dat
heel snel omdat ik gelijk begon met een vier stappenplan. Dat is het voordeel van een
diabetescentrum. Daar zitten alle facetten van suikerziekte, alle behandelaars, onder één
dak. Je komt binnen en je begint met de internist. Vervolgens ga je naar de
podotherapeut, diabetesverpleegkundige, psychotherapeut .. alles wat er bij hoort. Die
helpen je er mee. Hoe je zelf controle moet doen. Je gaat naar een diétiste die je uitlegt
hoe je je eten kan aanpassen. Dus ik weet alles over koolhydraten!

Mijn grootste aanpassing was mijn leefritme. In de eerste jaren heb ik dat niet gedaan.
Ik was nog jong, nu zou ik dat niet meer kunnen. Ik werkte toen voor een koeriersdienst.
Ik reed iedere nacht een geldroute, van drie tot vijf. Om vijf uur was ik thuis en dan ging
ik even een uurtje naar bed om weer op te staan en mijn fotoroute te beginnen. Daar
was ik om vier uur 's middags mee klaar. Dan maak je hele lange dagen. Je eetritme
wordt ietwat opgeschoven. 's Morgens eet je in de auto. Tussen de middag eet je in de
auto. 's Avonds heb je eigenlijk al geen zin meer om te koken, dus dan ga je op zoek
naar koolhydraten die goed zijn en die je heel makkelijk kwijtraakt. Je leert er wel heel
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veel van! Ik paste toen mijn ritme niet heel erg aan. Het wordt daardoor moeilijker om
goed ingesteld te blijven, dat je goed reageert op je insuline en op de juiste tijden.

Tien jaar geleden heb ik hulp in de huishouding gekregen omdat ik fysiek gewoon niet
meer in staat was tot iets. Twee jaar daarvoor al moet ik een tumor in mijn bijnier
hebben gehad, maar het heeft vier jaar geduurd voor ze de diagnose konden stellen. Ik
werkte toen in Arnhem, had net een huis gekocht, en het was allemaal te veel. Ze zijn
aan het onderzoeken gegaan op alle mogelijke manieren. Maar alle symptomen die ik
had, konden ook toegeschreven worden aan de suiker. Na vier jaar werd het pas
duidelijk. Iemand zei iets tijdens een medische bespreking tijdens op het
diabetescentrum over mijn gezicht, dat ik zo opgeblazen was. En in een keer had mijn
internist het: “verdikkie, syndroom van Cushing, dat had ik moeten weten”.

Het is geen kwaadaardige tumor. Maar hij zorgt er voor dat de bijnier waar de tumor inzit
niet produceert zoals hij zou moeten. En de andere bijnier heeft dan zoiets van: hé, mijn
broertje functioneert niet zo goed, dus ik moet extra gaan functioneren. En die gaat
overproduceren. Ze maken 23 verschillende soorten hormonen. En een van die
hormonen is cortisol, een stresshormoon, een lichaamseigen tryptizol. Je gaat vocht
vasthouden. Je bloeddruk gaat er omhoog van. Het heeft een boel akelige bijwerkingen.
En dat had het bij mij dus ook. Want ik had een bloeddruk van 200 over 155. Op het
hoogtepunt van mijn hoge bloeddruk liep ik in de supermarkt, en dan liepen er misschien
150 mensen, maar voor mijn gevoel waren dat er 15-miljoen. Het was z6 druk, en ik
voelde me z6 ... ik zat helemaal in een isolement. Ik heb me toen ook volledig
teruggetrokken. Ik kwam eigenlijk nergens meer. Mijn broer heeft me toen maar zijn
hond gebracht: “hij moet drie keer per dag worden uitgelaten!”

Ze hebben mij twee jaar de tijd gegeven om te herstellen van de operatie. Het kost even
tijd voor die andere bijnier zijn functie weer fatsoenlijk gaat uitvoeren. Helaas is het nooit
helemaal hersteld: sommige momenten van stress maakt hij geen cortisol aan. En op
andere momenten - geen stress — maakt hij verschrikkelijk veel cortisol aan. Het is heel
erg wisselend. En daar is gewoon niks aan te doen. Het enige wat ze dan kunnen doen is
die andere bijnier er ook uithalen en dan moet ik gewoon gaan spuiten. Daar ben ik nog
niet aan toe. Ergens denk ik wel dat het een deze dagen moet gaan gebeuren, omdat ik
op het ogenblik geen hypo's meer voel aankomen, ook overdag niet. Ik heb al twee keer
een hypo op weg naar school gekregen.

Het bellen is tijdens de zwangerschap van mijn dochtertje begonnen. Omdat mijn
hormoonhuishouding danig in de war is geraakt, kan ik geen peil meer trekken op mijn
suikerziekte. Zolang je alleen bent: nou ja, toe maar. Het is niet leuk, maar wat gebeurt,
heeft geen invloed op andere mensen. Maar op het moment dat je in verwachting bent,
dan moet je er wel voor zorgen dat het kindje in je buik gezond en goed blijft. Ik heb een
keer zes dagen in coma gelegen tijdens mijn zwangerschap, en dat is gewoon niet goed.
Niet voor het kind, en ook niet voor je zelf. Ik ben toen opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Toen ik er uit kwam zei mijn broer: “dit gaat zo niet meer, ik ga jou gewoon
's nachts en 's morgens bellen”. Toen is er een telefooncirkel ontstaan van mensen die
om de beurt belden. De een belde een week lang 's nachts om drie uur. De ander dan
een week lang 's morgens om zeven uur. Op een gegeven moment was dat te belastend:
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mijn broer, die een zware baan heeft, moest 's nachts wakker worden. Hij komt daarna
moeilijk weer in slaap. Mijn moeder kan niet wakker worden, en het kostte haar heel veel
moeite. Ik ben gaan zoeken naar een andere oplossing. Vanaf dat moment ben ik bij de

thuiszorg in het belteam gekomen.

Ik ben alleenstaande moeder. Er moet natuurlijk ook iemand
zijn die naar mijn dochtertje omkijkt. Die kan je niet zomaar in
z'n uppie rond laten lopen. Daarom hebben ze een paar jaar
geleden gevraagd of ik wilde meewerken aan een experiment. Ik
heb toen zeggen en schrijven één keer contact gehad via het
video scherm, en vervolgens nooit meer. Het heeft er anderhalf,
twee jaar in mijn slaapkamer op de kast gestaan zonder dat er
iemand over belde. Eigenlijk wilde ik er mee stoppen, maar in
mei is de thuiszorg gestart met een nieuw systeem.

Persoonlijk contact is veel en veel leuker dan alleen dat
telefoontje. De eerste jaren dat ik gebeld werd kwamen ze ook

In mijn ideale
situatie zou het
systeem een stuk
compacter zijn en
in mijn
slaapkamer staan
en in principe een
automatische
standby toestand
moeten hebben,
net als een
telefoon.

vanuit de thuiszorg, met sleutels, mijn hulpvraag hier
beantwoorden. Dus als ik in coma lag, dan kwamen er twee verpleegkundigen er voor
zorgen dat ik er weer boven opkwam. Tegen de tijd dat zij weggingen was mijn moeder
er al en was ik nog niet helemaal bij. Dus ik kende de verpleegkundigen helemaal niet.
Dan liep ik op de Kanaalstraat, en dan hoorde ik: "hé Wytske!". "Wie ben jij?". "Ik ben
Marijke van de thuiszorg". "O ja" ... Ik wordt al jaren lang gebeld. Alle stemmen kan ik
herkennen, maar bij de gezichten heb ik helemaal geen beeld. Dat maakt dan toch wel
enorm verschil als je iemand ziet op het scherm en je weet dat die mevrouw oma is, en
die mevrouw heeft haar dochter thuiswonen met haar kleindochter... Het is gewoon leuk
als je daar een beeld bij hebt.

De thuiszorg vindt het zowiezo heel erg prettig. Ik ben vrij eerlijk van aard, behalve als
ik een hyper of een hypo heb. Dan krijg ik last van stemmingswisselingen. En ik wil niks
mankeren. Dan vragen ze: wat is je bloedsuiker? En dan zeg ik: o joh, ik zit op de 8 punt
1, mooi getal. Dan haal ik dat dus gewoon ergens uit mijn hoofd. Ik meet niet. Ik zeg dat
gewoon, terwijl het zweet me over het voorhoofd loopt. Maar ik wil het niet inzien. Nu
kunnen zij dat dus op dat scherm zien. Zij kunnen kijken of ik helder ben. Door de
telefoon kunnen zij dat niet merken, want ik klink gewoon normaal.

In mijn ideale situatie zou het systeem een stuk compacter zijn en in mijn slaapkamer
staan en in principe een automatische standby toestand moeten hebben, net als een
telefoon: op het moment dattie belt, licht-ie op, en vanaf het moment dat je opneemt
ben je er. Dan zou ik het geweldig vinden.

Ik val natuurlijk helemaal niet binnen de doelgroep. Ik ben zelf nog veel te mobiel, ik kan
nog overal naar toe. Ik heb natuurlijk mijn eigen computer nog, met internet en de hele
reutemeteut. Ik heb via e-mail contact met mijn internist. Dus in principe is het
afstandscontact al mogelijk door gewoon simpelweg internet. Als je zelf een webcam
aanschaft, kan je desnoods ook nog zelf video-conferencen.
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Ik ken de andere mensen van het experiment niet; heb ook nooit hun filmpjes bekeken.
Ik sta er open voor. En als iemand behoefte heeft om met mij contact te zoeken, zijn ze
van harte welkom. Maar dat gebeurt niet. En ik geloof dat de schroom bij veel mensen er
nog wel is. Ik heb niet de behoefte, maar ook niet de tijd, om contact te maken met een
van die oudere mensen. Als zij die behoefte zouden hebben, ga ik er liever even naar
toe.

Zij kunnen kijken
of ik helder ben.
Door de telefoon
kunnen zij dat

Op het ogenblik werkt ook het nieuwe systeem niet. Vanuit de
centrale kunnen ze mij niet oproepen. Daarom bellen ze nu weer
via de telefoon elke ochtend om kwart voor zeven. Op dagen dat
ik werk kan ik precies daarna de deur uit. Dus dan ben ik keurig
aangekleed en sta ik er klaar voor. En op de dagen dat ik niet niet merken,
werk, kan ik me nog even een kwartiertje omdraaien voor we de | want ik klink
deur uitmoeten naar school. Als het geld gaat kosten, stop ik er gewoon normaal.

mee.

Ik ben nog jong, en ik ben nog gezond. Ik probeer een normaal leven te leiden. De uren
die ik nog mag werken van de UWV, die werk ik. Dat geeft me ook een reden om het
huis uit te zijn, om niet achter de geraniums te zitten. Ik werk drie dagen in de week. Ik
ben 65 - 80% afgekeurd. Meer kan ik niet aan. Het is leuk werk, wat ik al zestien jaar
doe. Het is een goede werkgever. Ze houden rekening met me, niet alleen dat ik
suikerziekte heb, maar ook dat ik alleenstaande moeder ben en dat ik dus mijn uren aan
moet passen, behalve aan mijn gezondheidssituatie ook aan mijn thuissituatie, de
opvoeding van mijn dochtertje, het halen en brengen van mijn kind. Daar zijn ze erg
flexibel in.

Op dit ogenblik kan ik even niet het leven leiden wat andere mensen leiden. Ik heb
gewoon wisselingen met de suiker die ik niet onder controle krijg. Ik weet ook gewoon
niet waar ze vandaan komen. Dit is de afgelopen 8, 9 weken zo. Het is behoorlijk heftig
geweest met ongelukken en zo, midden in de gang neervallen, terwijl ik bezig ben m'n
jas aan te trekken. Normaal gesproken krijg ik nog wel een zweetdruppel, en dan weet je
al wat. Maar dat soort dingen zijn er gewoon niet gebeurd. Mijn dochtertje is net zes
worden. Ze moet nog volledig begeleid worden naar school. Ik ben heel erg bang dat ik
haar een trauma bezorg: "mamma, alsjeblieft, zweet je niet?". Ik heb daar heel erg veel
problemen mee. Als we de deur uitgaan dat zij tegen me zegt: "mamma zullen we eerst
even meten, want dan kunnen we even kijken of je gaat zweten". Tuurlijk, het is
hartstikke lief van haar, maar ze is zes jaar, ze hoort niet voor mij te zorgen, ik hoor
voor haar te zorgen. En dat is iets wat ik niet als andere gezonde mensen kan. Wij
moeten het samen doen. Zij moet ook gewoon kind kunnen zijn.

Ik ben blij dat ik leef hoor! En er zijn nog altijd mensen die er veel erger aan toe zijn als
ik, echt waar. Wat ik kan, waardeer ik erg. Kijk nou eens, ik ben alleenstaand, en ik
mankeer fysiek nog wat, maar ik ga wel mijn kind naar school brengen op de fiets, ik doe
mijn eigen boodschappen, en ik doe mijn eigen huishouden. Ik kan dat gewoon allemaal.
Dat geeft mij een heerlijk gevoel.
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9 MEVROUW EN MENEER PEKELA

Mevrouw en meneer Pekela, voor in de zestig, hebben een woning op de begane grond,
aan een plantsoen. Daar kijkt mevrouw Pekela, vanaf haar luie stoel bij het raam, op uit.
Met haar hand pluist ze gedurende het interview voortdurend aan een van de
stoelleuningen, die op die plek duidelijk slijtage vertoont. Het kleinzoontje is aanwezig,
en zit tijdens ons gesprek op het zorg-op-afstand systeem in de woonkamer internet
spelletjes te spelen, aangemoedigd door opa en oma die hun lof voor zijn handigheid met
de computer niet onder stoelen of banken steken. Hoewel mevrouw Pekela de
thuiszorgcliént is, voert vooral haar man het woord.

Zij: Ik heb een beroerte gehad. Drie jaar terug. De beroerte was op m'n verjaardag.
Maar ja, het gaat wel weer over. Je wordt toch steeds ouder. Alleen deze arm wil nog
niet zo erg.

Hij: Daarvoor was ze suikerpatiént. Dat is ze nu 37 jaar bijna.
Zij: Zaterdag is het 37 jaar.

Hij: Het zit bij mij ook heel veel in de familie. Mijn grootouders van mijn moederskant
hadden het. Mijn vaderskant. Mijn vader en mijn moeder. Twee zussen en mijn broer.
Die hadden allemaal suikerziekte; en ik niet. Of het nou komt dat ik vroeger veel gesport
heb? Toen ik nog jong was, was ik iedere dag aan het sporten.

Zij: Ik heb nu zo'n apparaat, een insulinepomp. Dag en nacht. Ik hoef niet meer te
spuiten. Voorheen moest ik spuiten. Dat deed ik allemaal zelf. Vanaf die beroerte, drie
jaar nou, heb ik hulp van de thuiszorg. Twee keer in de week heb ik een verpleegster om
te douchen; een keer 's woensdag 's morgens een werkster om schoon te maken.

Hij: Ik kan dat niet. Ik heb twee kunstheupen. Dus dat schoonmaken is te zwaar. Maar
verders doe ik alles in huis.

Zij: Alles doet hij.

Hij: Eten koken, boodschappen doen. Ja ik ben een huisman geworden. Je moet wat te
doen hebben als je gepensioneerd bent. Toen ze drie jaar geleden de beroerte kreeg,
kreeg ze ook nog een virus er overheen. Ze heeft een week of vijf op bed gelegen. Ik
denk, ja ik moet toch eten. Ik heb aardappels opgezet, potten en blikken groente
gehaald. Ik heb iedere dag eten gemaakt, fijngeprakt voor haar, vlees kleingesneden,
naar haar bed gebracht. Na een week of vier is ze uit bed gekomen.

Zij is gewoon huismoeder gebleven. Ik wou niet dat ze werkte. Ik heb twee eigen
kinderen en we hadden twee pleegkinderen, kinderen van mijn jongste zus. Zij is 25 jaar
geleden overleden. Toen werd mijn broer ziekelijk, en die kregen we ook nog in huis. We
woonden toen op de Zuiderkade. Ik was huisschilder, en in de avonduren en weekenden
zat ik bij de beveiliging. Twee bazen. Ik werd al gewaarschuwd dat ik kalm aan moest
doen. Ik zat precies in de Bijlmermeer toen met de vliegtuigramp. Dat spul heb ik gezien.
's Zondags gebeurde het, en 's maandags had ik op de plek waar het vliegtuig neerging
vijf adressen.

Ik heb al dertien jaar twee kunstheupen. Deze heb ik uit 1994, en deze 13 jaar. Ik ging
door mijn rug heen, op mijn werk. Ik kon niet meer omhoog komen. In ben in augustus
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geopereerd. 19 augustus kreeg ik mijn eerste heup, en het jaar erop, 3 augustus, mijn
linker. Maar verder, wat ik doen moet, doe ik.

Zij: Met het oog op de medicijnen eten we iedere dag om één uur warm.

Hij: 's Morgens eten we een cracker. Zij heeft beleg wat zij lekker vindt; ik wat ik lekker
vind. Zo als vanavond, om een uur of acht, nemen we van die kleine mini crackers. Ik
ben wel 33 kilo afgevallen. Zij ook een kleine 20 kilo. Dat komt omdat we alles zelf
regelen, alles op tijd gebeurt. Eens in de maand gaan we uit eten.

Zij: En ik ga naar huize Meyendel, twee keer in de week, oefenen. Huize Meyendel is een
verzorgingshuis hierachter. Daar kom ik twee keer in de week, dinsdags en vrijdags. 's
Morgens van 11 tot 12 doe ik therapie. 's Middags spelletjes om je hersens te gebruiken.
En volgende week pannenkoek eten!

Hij: Sinds ze bij Huize Meyendel loopt, is ze 70, 80% vooruit gegaan. Zij mocht gelijk
blijven!

Zij: Ze hebben liever dat ik er nog een dag bij neem. Maar dat wil ik niet. Maandags
wordt ik gedoucht. Woensdags komt de werkster.

Hij: In Huize Meyendel hebben ze een restaurant, en die organiseren eens per maand
een etentje. Doordat zij er vrijdags is, hoeven we haar niet te betalen. Voor mezelf is het
acht euro. Dan krijg ik nog wat korting, en dan ben ik 6 euro 30 kwijt. Dan krijg ik een
heel diner. Je begint met soep. Dan heb je drie verschillende soorten pannenkoek. Je
krijgt eerst de naturel pannenkoek. Hebben we die allemaal gehad, dan krijgen we de
tweede ronde, een spekpannenkoek. Hebben we die ronde gehad, dan krijgen we een
pannenkoek met appel en rozijn erin. Daarna heb je nog ijs met slagroom als toetje. En
daarna nog een kop koffie. Ik hoef een avondje niet te koken, en het is hartstikke leuk,
gezellig. We doen het nu al ruim tweeéneenhalf jaar, iedere maand.

Hij: Het apparaat is van Buuf, van Aveant en Portaal. We hebben het vanaf het begin,
zo'n drie jaar. We zouden per 1 januari dit jaar gaan betalen. Maar omdat het nog niet

rond was, hoefden we niet te betalen. Je kan andere mensen

oproepen. Ik zie het als een

systeem net als

je vroeger die 27
Hij: Er zitten er nog een stuk of 12 mensen op. Als hij komt MC bakkies had.

Zij: Om een praatje te maken. Af en toe doen we dat, niet veel.

(kleinzoon), zit hij er op, of zijn zus. Hij haalt de gekste dingen
er mee uit. Want nou heeft hij weer een film er op. Of tekeningen. Hij zit te chatten met
z'n vriendjes en zo.

En ik zit er ook wel eens achter. Er zitten een stuk of 14, 15 spellen op. Als ik alleen thuis
ben, ga ik 's middags zitten dammen. Vind ik leuk om te doen. Er is nog een spel wat zij
ook graag doet, met die knikkers. Er zitten ook spellen tussen, daar snap ik geen ballen
van. Voor een paar weken terug belde mijn zoon me op. Ze zaten achter de computer,

hij en zijn vrouw. Hij legde uit wat ik moest intoetsen en zo, om een e-mail te maken.

Zij: Het internet gaat er nu af. We hebben een brief gehad. En we moeten tekenen.
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Hij: Met Willy hebben we beeldcontact als we hem nodig hebben. Dat hebben we één of
twee keer gedaan. Eén keer zomaar. En de andere keer had ik iets waar ik niet uit kwam.

Ik zie het als een systeem net als je vroeger die 27 MC bakkies had. Die heeft zij ook
gehad in huis. Dit vind ik de moderne versie van die 27 MC bakkies, dat je contact hebt
met elkaar.

Als er iets is, kan je ook het zorgcentrum bereiken. We hebben ook een alarmsysteem
hier voor als er iets is. Dat is samen aangelegd met het scherm. Ik heb er twee keer
contact mee gehad. Ik vind het een veilig systeem. Als ik weg ga, zorg ik dat zij dat ding
om haar nek heeft. Dat geeft mij een veilig gevoel.

Voor alleenstaande mensen, die nergens naar toe kunnen, is dat ding erg belangrijk. Dan
hebben zij toch contact met de buitenwereld, en dat vind ik ideaal.

We werden opgeroepen door de goede morgenservice. Dat was maandag, woensdag,
donderdag. Ik was sneller dan mijn vrouw en nam steeds op. Met dit systeem, PAL4, heb
je niet meer de goede morgendienst.

Zij: Het was leuk omdat je dingen tegen hen zei, en zij tegen ons, waar je normaal niet
opkomt.

Hij: Die goede morgen dienst riep je op of alles nog goed was en zo. En dan stond je
echt in contact met de centrale. Dan kon je leuk met die mensen praten.

In het begin hebben ze erg lopen klungelen met het apparaat. Dat waren de
kinderziektes. We hebben ook een tijd gehad dat we werden opgeroepen, maar ze
kwamen niet door. Ze belden ons dan op, dat wij niet opnamen, maar de oproep kwam
niet door bij ons. Hij stond wel aan.

Zij: (tegen kleinzoon) zou jij hem even op die beeldjes willen zetten?

Hij: Waar je persoonlijke info krijgt. Klik maar op spelletjes.

Zij: Op het ogenblik doe ik geen spelletjes. Ik kan niet goed Die goede
zien. Ik kan ook niet goed lezen; en niet schrijven. Ik heb
nooit op school gezeten. Ik ben bang dat ik het verkeerd doe.
Die angst heb ik.

morgen dienst
riep je op of alles
nog goed was en
zo. En dan stond
je echt in contact
met de centrale.

Hij: Die angst moet je niet hebben. Want als je met een
bepaald spelletje bezig bent, net als met de knikkers, die ken
je wel.

Hij: We hebben al veel mensen ontvangen hier voor Buuf. Dat begon al voor twee jaar
terug. Drie hooggeplaatsten van de gemeente kwamen er. Vorig jaar oktober. Ik werd in
augustus gebeld. Ja, we komen graag met twee gedeputeerden, en twee mensen van de
bewonerscommissie van Ondiep, en nog een paar hooggeplaatsten.

Op die dag kwam een groep van zes mensen aan. Ik loop naar buiten en zie op het eind
van de straat een zwarte auto staan. Ik denk: dat is de auto van de gedeputeerde. Dat
wist ik omdat ik zelf de laatste jaren op het provinciekantoor had gewerkt. Dus ik wenk
de auto hierheen. De auto rijdt hier heen. Jan de Winter komt uitstappen, dacht ik, van
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de PvdA. Achterin zat nog een gedeputeerde van de VVD. De chauffeur stapt uit, hij kijkt
me aan, en zegt: verrek, ben jij het John! Hij was vroeger bode op het provinciehuis, en
ik had met die bodes te maken.

Er was daar op het provinciehuis een bode bij, die had twee keer koffie gezet, en het was
niet om te drinken. Ik zette dan koffie. Dat kon ik goed. Zo goed zette ik schijnbaar
koffie: dat ze er om vroegen. Er was eens een vergadering van de gedeputeerde, de
commissarissen van de Koningin, van heel Nederland. Dus er zaten een man of twintig
binnen. In een keer komt Vonhoff er aan lopen. En Hans Wiegel komt naar de balie toe.
"Goedenavond meneer de bode". Ik zeg: “ik ben van de beveiliging, vanaf acht uur zit de
beveiliging hier”. "Ja", zegt Hans Wiegel, "Ik heb gehoord dat er eentje van uw collega's
goed koffie kan zetten". Ik zeg: “dat klopt. Wilt u dan een kopje koffie?” "Nou graag". Ik
zeg: “ik mag hier niet weg naar het restaurant om kop en schotel te halen, dus ik moet
het in een plastic bekertje doen”. "Dat geeft niet", zegt Hans Wiegel, "doe maar in een
beker". Die twee staan aan de balie koffie te drinken. "Ah, dat was een lekker bakje
koffie", zegt Vonhoff. Ik zeg: "je kan wel merken dat u burgemeester van Utrecht bent
geweest". "Ja", zegt hij, "Dat klopt. Heb je nog een bakkie?" Hans Wiegel had twee
bekers koffie op. "Ah", zegt-ie, "dat was lekker". Hij loopt weg.. "O", zegt-ie. Hij loopt
terug. "Alstublieft", en hij geeft zd'n sigaar aan mij! En weet je wie ook zo'n vrolijke was
Erica Terpstra. Als er een vergadering was, en ze wist wie er beneden zat van de
receptie, dan kwam ze naar beneden, van vijf hoog vandaan op de trap: “alstublieft,
twee glazen jus d'orange. Wijn mogen jullie niet drinken he".

Zij: Ik mag niet meer zonder rollator lopen, dat durf ik niet meer. Ik ga wel de deur uit
met de rollater.

Hij: Niet alleen, dan ga ik mee.

Zij: Boodschappen doen mag ik niet; dat is te druk voor me. Er zijn geen stoelen voor
mij, en ik moet kunnen zitten.

Hij: Ik hoop oud te worden

Zij: Als ik gezond blijf wel.

Hij: In ieder geval boven de 90.

Zij: Ik ben in ieder geval al ouder als mijn moeder.

Hij: Mijn ouders waren 52 en 54 toen ze stierven. Mijn broers en zusters ook. Mijn
jongste zus was 25. Mijn broer 47. En voor vijf jaar terug mijn andere zuster. Die was
55. Ze stierf vier dagen voor ze 56 werd. Ik ben de enige van vijf kinderen die nog leeft.
Het zit in de hele familie van mijn moederskant.

Hij: Wij redden het met z'n tweetjes wel.
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10 HUISHOUDEN BLOM

Mevrouw Blom woont samen met twee huisgenoten, een vriendin en haar pleegzus. De
woning is gelijkvloers. Net als ik aan kom zetten, vertrekt de thuiszorghulp die mevrouw
Pekela geholpen heeft met aankleden en de steunkousen. De drie dames zitten in de
keuken aan de koffie en zwaaien de thuishulp uit, om zich vervolgens op te maken voor
het huishouden. Gedurende mijn gesprek met mevrouw Blom zijn haar twee huisgenoten
druk doende met afruimen, stofzuigen, de papegaaien verschonen en andere
huishoudelijke bezigheden. Zo af en toe mengen ze zich in het gesprek.

Ik heb gewoond in Lunetten, en daar is de zorg begonnen. In zoverre: het is begonnen
dat het lopen mij heel erg moeilijk ging, en dat ik ziekenhuis in en ziekenhuis uit ging, en
thuiszorg kreeg - huishoudelijk, maar al gauw ook lichamelijk. Dat is een jaar of vijftien
geleden.

Voor die tijd werkte ik gewoon. Ik heb hard gewerkt! Ik heb in de slagerij gestaan, een
aantal jaren, en ik heb bij Select Vracht gewerkt. Dat is dus het bezorgen van pakketjes.
Dat heb ik hele dagen gedaan. 's Morgens begon ik om zes uur tot half-elf met
schoonmaakwerk. En dan ging ik gelijk door naar een loods waar we alles moesten
inschrijven. En met je auto vol ging je op pad. En dan kwam je 's avonds om een uur of
negen weer terug. Ik vond het heerlijk.

Het ging niet goed. Als ik in de auto zat, dan viel ik gewoon weg. In het ziekenhuis kwam
uit het onderzoek dat ik reuma had, spierreuma. De ene dag ben ik fantastisch, de
andere dag: "laat mij maar op bed liggen". Zo zat dat met die reuma in elkaar, hé. Je
ziet het niet, maar het is er wel.

Toen ik ziek werd moest ik stoppen. Vond ik heel erg. Heb ik ook erg veel moeite mee
gehad. Ik ben juist een type dat graag iets doet. Ik onderneem graag dingen.
Bijvoorbeeld: ik ben bij het Leger des Heils, ik ben heilsoldaat. Mijn voorbeeld is Majoor
Bosshardt. En we hebben nu een nieuw gebouw, hier vlak bij, en daar zijn ze druk mee
bezig. Gisteren heb ik voor de eerste keer achter de Raad & Daad-balie gezeten, gewoon
de mensen te woord gestaan en de mensen de weg gewezen. De werklui die daar
omheen lopen help je aan koffie. Je bent toch onder de mensen. Ik vind dat heerlijk, om
toch zo bezig te zijn.

Ik heb dus suiker gekregen, een jaar of zes geleden. Dat is erfelijk. Mijn oma had het, en
daar zal ik wel iets van meegekregen hebben. Het hoeft niet veel te zijn, maar precies
genoeg! Ik kan er nog om lachen, het is toch niet meer terug te draaien. Je krijgt het,
het overkomt je. Nu is het aardig onder de knie, ook dankzij het scherm.

Vanwege de spierreuma kreeg ik eerst één keer per week hulp thuis. De verpleging
kwam. En toen was het al gauw: "ik regel wel een rolstoel voor je". Ook allemaal
gebeurd, via de thuiszorg. En ze zei "u moet ook een trap op". Dus ze heeft een
liftstoeltje voor me aangevraagd. Dat is ook gekomen daar. Toen kwam het van "we
gaan wel meer zorg aan u geven, want er zit niet anders op". Oké, toen was het twee
keer per week. Mijn vriendin heeft mij toen ook geholpen - we wonen al 28 jaar
tezamen! Zij heeft in de verpleging gezeten en zei "die andere dagen help ik je wel,
anders heb je helemaal geen eigen privacy meer". Nu komt de thuiszorg drie keer in de
week: douchen, helpen met aankleden, dat heb ik allemaal nodig. Ze komen iedere
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avond om mijn stretchkousen uit te doen, dat kan ik zelf niet. Wordt het me te laat, dan
vraag ik: "Greet, alsjeblieft".. Dan doet Greet het zelf, en insmeren, en noem maar op.

Het scherm heb ik vanaf het begin. Ze zijn twee jaar bezig geweest met Buuf. Ik was de
eerste. En nu is het Pal4. Samen bijna drie jaar. Ik heb er echt wel plezier van. Ik praat
met mensen van de thuiszorg via het scherm, als ik er niet uitkom vanwege het spuiten
wat ik moet doen.

Het Leger des Heils bestaat uit velerlei. Of ze nou oud of jong zijn, daar ga ik heen. Je
bezoekt veel mensen. Dit scherm is voor mij een uitkomst. Ik kan niet alle dagen weg.
Mijn lichaam zegt op een gegeven moment "hallo, tot zover joh". Ik heb nu dat scherm
aan, ik heb het altijd aan, en dan roep ik mensen op en ga ik heerlijk zitten praten. En
soms wordt je uitgenodigd, zoals bij mevrouw Zwart, die zat ook op het scherm:
"wanneer kom je nou eens een bakkie doen?".

Ik doe dat iedere dag wel. Met bekenden en met vreemden. Als er één niet thuis is, druk
ik gewoon ergens anders op: "wat leuk dat u belt!". Als ik gewoon achter mijn bureau zit,
en ik ben aan het schrijven of aan het doen, en ik vind het wel even genoeg, dan denk ik
"ziezo, ik ga eens even een babbeltje maken". Zo gaat dat.

's Woensdagsmiddags heb ik altijd met iemand contact, iemand

van de thuiszorg zelf, waar ik mijn verhaal aan vertel, wat ik Ik praat met

niet tegen een ander vertel. En dat geeft toch wel een bepaalde mensen van de
band. Ze komt hier een keer per week om mij te douchen. En thuiszorg via het
we hebben zo afgesproken dat ze me 's woensdags opbelt met scherm, als ik er
het scherm. En dan gaan we een uurtje zitten praten, samen. niet uitkom

Onze grieven kunnen we dan kwijt. Het blijft dan tussen ons.
Het is fijn hoor. Het is net psychiatrische hulp, maar dan via het
scherm! Heb ik niet nodig, maar ik zit wel eens vol hier. Bij
andere gebruikers laat ik meestal hen zelf praten.

vanwege het
spuiten wat ik
moet doen.

Laatst had Sjaan [huisgenoot] een mevrouwtje uit Arnhem. "O", zegt dat mevrouwtje, "ik
moet eventjes m'n gas laag zetten. Ik ben eten koken. Ogenblikje hoor". Ze gaat haar
gas lager zetten, pakt haar stoeltje er voor, en gaat zitten. "O, wat leuk!" en een heel
verhaal. Later heb ik zelf eens terug gebeld: "O wat leuk, u belt toch weer terug. 1k
dacht, het is maar voor één keer, en dan hoor ik het nooit meer". Ik zeg: "nou, dan heeft
u dat verkeerd gedacht, dan kent u mij nog niet".

Ik ben al op de teevee geweest, op RTL 7. Het is zeer vermoeiend, moet ik zeggen.
Sjonge jonge, ze zijn onderhand een dag hier geweest, voor vier minuutjes! Ik heb
helaas niet het RTL filmpje, maar wel een ander filmpje op het scherm. Dan moet u even
meekomen naar mijn kamer.

Ook dames van mijn leeftijd staan er op, heb ik gezien, niet alleen oudere mensen. Veel
mensen hebben het scherm uit staan. Normaal gesproken heb ik hem altijd aan staan. Ik
ga er niet van uit dat het veel stroom kost. Dit is eigenlijk mijn enige contact dat ik kan
leggen thuis. Heerlijk toch!
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[Deelnemer aan het woord:]

Ik ben Toos Blom. Ik woon in Overvecht, de Valparaisodreef. We hebben een heerlijk
huisje hier. Ik doe ook mee aan PAL4. Ik moet eerlijk zeggen: ik vind het heel erg fijn. Ik
zit dagelijks achter de computer. Ik zou het fijn vinden als ik wat meer mensen zou
treffen als ik ze oproep.

.. Nou, dit is dus kunst. Het is strand, zand, en hier komt een beetje de zee in terug, de
vlammen. Dan komt deze. Deze was erg moeilijk, vond ik: een stilleven. En dit heb ik
thuis gemaakt, dit is mijn laatste werk. Eigenlijk kan je hier heel veel uit halen. Ik heb
mezelf gewoon helemaal uitgeleefd. Hier zit bijvoorbeeld een dame op een stoel. Daar
ziet u vissen en vogels. Hier ziet u de bergen. Het is eigenlijk meer iets uit China. Een
beetje stilleven.

O ja, dit is mevrouw Zwart [filmpje van mevrouw Zwart]. Met deze mevrouw heb ik heel
veel contact. Ze is nog niet hier geweest, maar dat komt wel. Ze is 82. Kijk, daar loopt
ze, bij het winkelcentrum. Ik ben er al één keer geweest, maar toen was ze niet thuis.
Dat vond ik niet leuk, maar goed, kan gebeuren.

Ik gebruik het scherm ook voor het spuiten. Ik heb twee soorten insuline. Dat is toch
echt wel wennen, vooral in het begin: hoeveel kan ik spuiten. Hoe hoog sta ik nu. Stel
dat ik op 15 sta. Dan bel ik met de thuiszorg en zeg: "luister,

ik zit met een probleem, mijn suiker staat op 15, wat raad je Ik zou het

me aan? Hoeveel eenheden ga ik spuiten?"”, helemaal niet gek
Met de huisarts kan ik alleen bepaalde tijden bellen, en dit kan vinden als je zo

ik de hele dag doen. Dan zie ik de persoon, en zij zien mij. Ik contact had met
vind het anders dan bellen. Net als wij tegenover elkaar zitten, | je huisarts. Dat
kan je zien wie je voor je hebt, en je kan laten zien wat je wil, lijkt me veel

bijvoorbeeld de insuline. Ik vind het scherm veel persoonlijker. prettiger.
Ze zien hoe ik er uit zie.

Ik heb mijn arm gebroken. Ja, ik ben gevallen met de scootmobiel. Ik lag ineens op de
grond, te vergaan van de pijn. Het is op twee plekken. Maar ze hebben me tien dagen zo
laten lopen. Ik denk dat ze het morgen in het gips doen.

Ik zou het helemaal niet gek vinden als je zo contact had met je huisarts. Dat lijkt me
veel prettiger. En van de kant van de huisarts uit lijkt me dat ook prettiger. Dat zal haar
ook een heleboel schelen, ook qua ruimte in de wachtkamer hoor. Ik dacht laatst toen ik
er was vanwege mijn gebroken arm: als zij nu ook zo'n scherm hadden, had ik er
misschien nooit gezeten. Ik had kunnen uitleggen wat er aan de hand was. Ze had me
raad kunnen geven, of ze had gezegd: "ga even naar de poli" of "ik kom even naar je

toe".

Ik wil het scherm heel graag houden. Het hangt van de financién af. Ik heb maar een
klein inkomen. Ik wil er wel graag mee door gaan, zeker weten. Je kan er veel mee. Ik
zit ook op internet, en doe spelletjes, en ik doe altijd mee aan de prijsvraag. Ik heb hem
ook voor een oude vrouw hier aangevraagd. Ook een vrouwtje van het Leger. Daar
reageren ze haast niet op.
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Ik kan niet leven als voor ik diabetes had. Mijn gedachtegang is heel anders. Voorheen,
als een kopje koffie dronk bij iemand, kon je alles mee-eten. Nu is het: "ik heb suiker".
Vroeger was het "ah, joh, want maakt dat ene koekje nou uit". En daar leef je toch mee.
Met insuline ga ik op stap, ik kan niet zonder. Ik heb ook een diabetespaspoort. Daar
staan alle medicijnen in.

Wij hebben kaapse viooltjes voor het raam. Ze hebben altijd gezegd: "die zit achter de
geraniums". Nu zeg ik: "nee, we hebben kaapse viooltjes, want die zijn lager, daar kan je
overheen kijken". Nee, ik denk ook dat het komt door mijn geloof, dat heeft er wel
degelijk mee te maken, juist in deze tijd, dat ik houvast heb in mijn leven, dat mijn
toekomst verzekerd is. Daar ben ik van overtuigd. Want als je dat niet hebt, zoals ik dat
wel eens zie om mijn heen, dan denk ik: "waar leef je voor, wat is je doel?". Ik heb een
doel.

De Vijfde Dimensie 50



	Toekomst Thuis
	De acht case beschrijvingen
	Typering van de respondenten
	Zorgdoelen van de respondenten
	Zorg op afstand bij de respondenten
	Leerpunten voor zorg op afstand

	Mevrouw Buijsman
	De heer Brandsen
	Mevrouw en meneer Van Vuurse
	Mevrouw Schierbeek
	Hubert
	
	
	
	[Stem uit de intercom: Mag ik nog binnen komen?]
	[De begeleidster van Hubert komt binnen]




	Mevrouw Ter Laar en haar dochtertje
	Mevrouw en meneer Pekela
	Huishouden Blom

